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DE DIENST WORDT OOK UITGEZONDEN VIA DE LIVESTREAM  
(Kerkdienstgemist.nl via onze website www.dorpskerkbleiswijk.nl) 

 
ORDE VAN DIENST 
Orgelspel - Welkom en mededelingen  
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Gezang 434: 1, 2, 5  
Gebed 
Geloofsbelijdenis 
Schriftlezing 1: Ezechiel 20: 10 en 13-17 
Verkondiging 1 
Zingen: Psalm 80: 1, 6, 7 
Schriftlezing 2: Ezechiel 20: 30-32 
Verkondiging 2 
Zingen: Gezang 304: 1, 2, 3 
Schriftlezing 3: Ezechiel 20: 39, 40 en 42-44 
Gebed 
Aankondiging collecte: 1. Kerk in Israël; 2. Kerk 
Zingen (slotlied): Psalm 149: 1, 2, 3 
Zegen (met gezongen 3x amen) - Orgelspel 
 
COLLECTEN 
In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven.  
Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen? 
 
Schriftlezing 1: Ezechiel 20: 10 en 13-17 
10 Ik leidde de Israëlieten weg uit Egypte en bracht hen naar de woestijn… 

13 Maar ook in de woestijn was het volk van Israël opstandig. Ze hielden zich 
niet aan mijn wetten en negeerden mijn regels, die leven brengen aan 
iedereen die zich eraan houdt, en hielden de sabbat niet in ere. Daarom wilde 
ik daar in de woestijn mijn woede over hen uitstorten en hen vernietigen. 
14 Ik deed het niet, want ik wilde mijn naam niet ontwijden bij de volken die 
hadden gezien hoe ik hen had weggeleid. 
15 Wel zwoer ik in de woestijn de eed dat ik hen niet naar het land zou 
brengen dat ik hun geven wilde, een land dat overvloeit van melk en honing, 
de parel onder de landen van de wereld. 
16 Ze leefden immers niet naar mijn voorschriften, ze negeerden mijn wetten 
en hielden zich niet aan de sabbat: hun hart ging uit naar hun afgoden. 17 
Toch richtte ik het volk niet te gronde, daar in de woestijn, ik vernietigde het 
niet, want ik had medelijden met hen. 

 
Schriftlezing 2: Ezechiel 20: 30-32 
30 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Is het niet 
zo dat jullie jezelf nog altijd onrein maken, net zoals jullie voorouders deden? 
En plegen jullie niet tot op de dag van vandaag overspel met hun 
afschuwelijke goden? 
31 Maken jullie jezelf niet nog altijd onrein met jullie offergaven, door je eigen 
kinderen als offer te verbranden en afgoden te vereren? En moet ik mij dan 
door jullie laten raadplegen, volk van Israël? Zo waar ik leef, ik zal mij beslist 
niet door jullie laten raadplegen! 32 Wat jullie willen, zal zeker niet gebeuren. 
Jullie denken dat je kunt worden als de volken die in andere landen wonen en 
goden van hout en steen vereren! 
 

Schriftlezing 3: Ezechiel 20: 39, 40 en 42-44 
39 Luister, volk van Israël! Dit zegt God, de HEER: Loop maar achter je 
afgoden aan, ga daar rustig mee door als jullie niet naar mij willen luisteren, 
maar mijn heilige naam zullen jullie niet langer met je offers en afgoden 
ontwijden. 40 Want alleen op mijn heilige berg, op de verheven berg van Israël 
– spreekt God, de HEER – mag het volk van Israël mij dienen, iedereen, uit 
het hele land. Daar zal jullie gedrag mij met vreugde vervullen. De kostbaarste 
offers, het beste wat jullie te geven hebben, moet aan mij worden gewijd… 
42 Als ik jullie naar je land breng, het land dat ik onder ede aan je voorouders 
beloofd had, zullen jullie beseffen dat ik de HEER ben. 
43 Daar zullen jullie denken aan de daden waarmee je jezelf onrein hebt 
gemaakt. Jullie zullen van jezelf walgen vanwege al het kwaad dat jullie 
hebben gedaan. 44 En dan, volk van Israël, als ik met jullie doe wat past bij 
mijn naam en niet wat bij jullie slechte en verderfelijke daden past, zullen jullie 
beseffen dat ik de HEER ben – zo spreekt God, de HEER.”’ 

 

De profeet Ezechiël, 

afgebeeld op een 

icoon 
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Liederen, 3 oktober, 19.00 uur:    
 
Gezang 434: 1, 2, 5 
Lof zij de Heer, 
de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust 
zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

Lof zij de Heer, 
Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht 
als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Psalm 80: 1, 6, 7 
O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze 
herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U verteder, 
geef op uw eigen planting acht, 
de zoon die Gij hebt 
grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw 
gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 

Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, HEER, 
doe ons opstaan en help ons weer.  
 
Zingen: Gezang 304: 1, 2, 3 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 
Psalm 149: 1, 2, 3 
 
 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de HEER 
verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u 
schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 

Laat het een hoge feestdag 
wezen. 
De naam des HEREN wordt 
geprezen 
met het aloude lied der vaadren. 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn 
aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's HEREN heiligdom. 

 
De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die de HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 

 


