Liturgie kerkdienst
in de Dorpskerk te Bleiswijk
Zondag 14 augustus, 19.00 uur
ds. W.M. de Bruin
themadienst ‘Bijbel en Kunst’

Deze avonddienst kent een bijzondere invulling. Bij de uitleg en
toepassing van het Bijbelgedeelte laten we ons helpen door een
kunstzinnige uitbeelding daarvan. In deze themadienst ‘Bijbel en
Kunst’ is dat een schilderij van de christelijke kunstenares
Anneke Kaai. Behalve op haar website is haar werk ook in tal van
boeken te zien. Wij richten ons op haar verbeelding van Psalm 25,
over ‘de weg’ die God met mensen gaat.

- Orgelspel
- Welkom en afkondigingen
- Aanvangslied: Psalm 86: 1, 4
- Stil gebed, votum en groet
- Begintekst: Johannes 14:6a (NBV21)
“Jezus zei: ‘lk ben de weg, de waarheid en het leven’™
- Zingen: Gezang 446: 1, 2, 3
- Gebed om de heilige Geest
- Schriftlezing: Psalm 25 (NBV21)
- Zingen: Psalm 25: 2, 4
- Verkondiging over Psalm 25:4 (NBV21)
“‘Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.”
Thema: ‘Leer mij uw weg’
- Zingen: Evangelische Liedbundel 185
- Lezing van de Apostolische geloofsbelijdenis
- Zingen: Gezang 75: 3
- Dankgebed en voorbeden
- Aankondiging collecten: Hospice Lansingerland en Kerk
- Zingen: Gezang 293: 1, 3
- Zegen (gezongen 3x ‘amen’)
- Orgelspel
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Schriftlezing: Psalm 25 (NBV21)
Van David.

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,

2mijn God, op U vertrouw ik,

maak mij niet te schande,

laat mijn vijanden niet triomferen.

3Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

SWijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

5Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
’Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.

8Goed en rechtvaardig is de HEER:

Hij wijst zondaars de weg,

Swie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,

Hij leert hun zijn paden te gaan.

10Ljefde en trouw zijn de weg van de HEER

voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.

2Aan wie in ontzag voor Hem leven,

leert de HEER de rechte weg te kiezen.

3Hun leven verloopt in voorspoed

en hun kinderen zullen het land bezitten.

4De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

151k houd mijn oog gericht op de HEER,

Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

16Keer u tot mij en wees mij genadig,

ik ben alleen en ellendig.
"Mijn hart is vol van angst,

bevrijd mij uit mijn benauwenis.

18Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,

vergeef mij al mijn zonden.

19Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,

hoe ze mij dodelijk haten.
20Behoed mij en bevrijd mij,

maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.
210nschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,

op U is mijn hoop gevestigd.

22God, verlos Israél, verlos het van al zijn angsten.

Toelichting op het schilderij van Anneke (zie voorzijde)

Onder: detail met de Hebreeuwse letters van Gods Naam, verwerkt
in de slingerende ‘weg met God’ (van rechtsonder naar linksboven)

In dit werk is een donker doolhof
te zien van wegen en paden, een
wirwar waarin de juiste weg moei-
lijk te vinden is. Opvallend is de
‘verlichte weg' met God; daarom
zien we hierin de Hebreeuwse let-
ters van Gods Naam (JHWH, mi1")
verbeeld. De weg met God klimt
met bochten, omwegen en kruisen,
trede voor trede omhoog. Het bij-
zondere is dat deze weg geen einde
heeft, maar wel een Toekomst. Op-
merkelijk zijn in het schilderij de
vormen van de twee stenen tafels
waarmee de wet wordt gesymboli-
seerd, in de tekst als de waarheid
aangegeven. Deze wet zal altijd sa-
men met God ieders weg door het
labyrint van wegen en paden moe-
ten bepalen.



Liederen zondag 14 augustus, 19.00 uur ‘Bijbel en Kunst’ Evangelische Liedbundel 185: 1, 2, 4

1. Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht

wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

Psalm 86: 1, 4

Hoor mij, HEER, wil antwoord Leer mij naar uw wil te handlen,
zenden, laat mij in uw waarheid wandlen.
zie mijn bittere ellende. Voeg geheel mijn hart tezaam
Hoed mijn leven, U gewijd, tot de vrees van uwen naam.
stel uw knecht in veiligheid. HEER mijn God, ik zal U loven,
Heer mijn God, wees mij genadig, heffen 't ganse hart naar boven.
want ik roep tot U gestadig. Ja, uw naam en majesteit

Stel mij in het blijde licht, loof ik tot in eeuwigheid.

2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.

Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

want ik zoek uw aangezicht.

Gezang 446: 1, 2, 3

1.0 Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor,

2.uw naam die onze wonden heelt

3. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.

't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.

Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.

't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht, Jezus geetft licht en kracht.
leder die Hem verwacht; Hij is nabij.

en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Gezang 75: 3

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Anneke Kaai, christelijk kunstenares. Ze
maakte onder meer series schilderijen
over de Psalmen, het bijbelboek
Openbaring, de Tien Geboden en de
Apostolische Geloofsbelijdenis.

3.Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

Psalm 25: 2, 4

HERE, maak mij uwe wegen God is goed, Hij is waarachtig
door uw Woord en Geest bekend; en gaat zijn getrouwen voor,

leer mij, hoe die zijn gelegen brengt, aan zijn verbond gedachtig,
en waarheen G'uw treden wendt; zondaars in het rechte spoor.

leid mij in uw rechte leer, Hij zal leiden 't zacht gemoed

laat mij trouw uw wet betrachten, in het effen recht des HEREN:
want Gij zijt mijn heil, o Heer, wie Hem needrig valt te voet,

'k blijf U al den dag verwachten. zal van Hem zijn wegen leren.

Gezang 293: 1, 3

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; Wil mij als een kind behandlen,
Vader, wat Gij doet is goed! dat alleen de weg niet vindt:
Leer mij slechts het heden dragen neem mijn hand in uwe handen
met een rustig, kalme moed! en geleid mij als een kind.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!



