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Thema: ‘Een gebed van één vers’:
“Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken
die inzicht geeft in wat geopenbaard is,
opdat u Hem zult kennen.”
(Efeziérs 1:17)

Over het vers hierboven gaat de preek komende zondagmorgen. In
onze ene dienst van zondag 11 juni beginnen we te lezen uit een brief
van Paulus. Geschreven aan christenen in Efeze, een grote havenstad
in die tijd. Maar ook wij lezen en leren mee. En we horen wat Paulus
ook voor ons bidt. Het is een ‘drie-in-één’ gebed. De drie ‘personen’
van de ene God worden er in genoemd. Een Pinkstergebed mag je het
ook noemen. Paulus bidt dat de heilige Geest in onze levens zal
werken en ons geloof zal versterken.

Belangrijk om zo te bidden! Ook om onze persoonlijke gebeden in het
goede perspectief te zetten. Om jezelf telkens weer goed te ‘richten’.
Daarbij denken we ook aan de voorbereiding op de viering van het
Heilig Avondmaal volgende week. Luisteren u en jij mee?

Bij deze kerkdienst:

- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via de
digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijit meedoen!

- Er zijn deze zondag creche en kinderkerk. Welkom!

- Voor de tieners is er een werkblad dat je helpt om de preek mee te
beleven. Doe je mee?

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 11 JUNI, 10.45 UUR
VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL
Voorganger: ds. Wim de Bruin

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 139: 1, 3
- Stil gebed, votum en groet
- Gebed om Gods ontferming
- Zingen: Hemelhoog 295: 1, 2
- Richtlijn voor ons leven: Marcus 12:28-34 (NBV21)
- Zingen: Hemelhoog 295: 3, 4
- Gebed om de heilige Geest
- Moment met de kinderen
- Kinderlied: Hemelhoog 299
(daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk)
- Schriftlezing (lector): Efeziérs 1: 15-23 (NBV21)
- Zingen: Psalm 51: 5
- Verkondiging over Efeziérs 1:17, ‘Een gebed van één vers’
- Zingen: Liedboek 2013, lied 706
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Aankondiging collecten: 1. Diaconie 2. Kerk
- Zingen: Liedboek 2013, lied 150a
- Zegen (met samen gezongen 3x ‘amen’
- Orgelspel
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Richtlijn voor ons leven: Marcus 12:28-34a (NBV21)

28Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had
geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het
belangrijkste gebod?’ 2°Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is:
“Luister, Israél! De Heer, onze God, is de enige Heer; *heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
uw verstand en met heel uw kracht.” 3'En daarna komt dit: “Heb uw
naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan

deze.’ *°De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat
U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan

Hij, *3en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht
en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf
betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’

34Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem:
‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’

Schriftlezing (door lector)

Efeziérs 1: 15-23 (NBV21)

SDaarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer
Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, édank ik God
onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 1’Moge de God
van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest
schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult
kennen. ¥Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u
hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de
erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, °en hoe overweldigend
groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die

geloven. ?°Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem
opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan
zijn rechterhand, 2*hoog boven alle hemelse vorsten en heersers,
alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet
alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. ?Hij heeft alles
aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten
behoeve van de kerk, 23die zijn lichaam is, de volheid van Hem die
alles in allen vervult.

LIEDEREN ZONDAG 11 JUNI, 10.45 UUR

Psalm 139: 1, 3
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Hemelhoog 295: 1, 2
Doorgrond mijn hart

En ken mijn weg, o Heer
Beproef m'en zie

wat niet is tot Uw eer

Is soms de weg

Die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg
Heer, maak mij vrij!

Hemelhoog 295: 3, 4

Zie Heer, hier ben 'k

Maak mij een vat voor U

Woon in mijn hart

Vernieuw het, doe het nu
Verbreek mijn wil

Maak m'ook van hoogmoed vrij
'K Wil in U blijven Heer,

blijf Gij in mij

Kinderlied: Hemelhoog 299

'k Heb Jezus nodig, heel mijn
leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

Waar zou ik viuchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.

Gij legt uw hand op mij, Gij zijt

zo dichtbij met uw majesteit,

Z0 ver en zo met mij verbonden:

hoe kan ik uw geheim doorgronden?

O Heer, heb dank,

'k mag toch de Uwe zijn

Uw dierbaar bloed

wast mij van zonden rein
Doop mij met vuur

Opdat 'k mij niet meer schaam
'K Wil leven Heer,

tot eer van Uwe naam

O, heil'ge Geest,

kom tot Uw heerschappij
Schenk een herleving

en begin bij mij

Zegen Uw volk

Maak 't als een bruid bereid
Wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag



Psalm 51:5

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

en richt geheel mijn wil op uw gebod,

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Liedboek 2013, lied 706

1. Dans mee met Vader, Zoon en
Geest, kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel

van ver voor ons begin.

De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht

als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.

2. Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Bethlehem,

een mens tot bloedens toe
gekroond buiten Jeruzalem.

De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.

3. Zing mee, wij zijn door deze
Drie in vuur en vlam gezet,

nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!

Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.

Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

4. Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.

Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.

De liefde, het geloof, de hoop,

zij leiden tot dit lied:

verweven met ons leven is

de dans van deze Drie!

Liedboek 2013, lied 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geetft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



