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VIERING HEILIG AVONDMAAL 
In beide diensten op deze zondag 18 juni vieren we het Heilig 
Avondmaal. De avonddienst staat ook in het teken van de 
dankzegging voor het Avondmaal. Wie de dienst via de livestream of 
het lukaskastje volgt, kan het Avondmaal ook thuis mee vieren. Dat 
kan met (eigen) brood en wijn/sap, maar ook door in gebed, stilte en 
persoonlijke overdenking de viering mee te beleven.  
Laat ieder het zo doen als het voor hem/haar tot opbouw is. 
 
AVONDMAALSVIERING IN ‘DE TUINEN’ 
Er zal deze zondag ook een Avondmaalsviering in zorgcentrum 
‘De Tuinen’ worden gehouden. Deze viering vindt – voorafgaand aan 
de dienst in de kerk - plaats om  9.45 uur een gemeenschappelijke 
ruimte op de tweede verdieping.  
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of 
via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. 
Mogen we op u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
KINDERKERK, JEUGDKERK EN CRÈCHE 
Ook vanmorgen is er Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas in 
De Rank. Er is vandaag ook jeugdkerk. Kom er bij! 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 18 JUNI, 10.45 UUR 
 
Orgelspel -Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Hemelhoog 351  
Stilte voor persoonlijk gebed 
Votum en groet 
Zingen: Hemelhoog 394  
Gebed om Gods ontferming  
 en om de heilige Geest 
Moment met de kinderen 
Zingen (kinderlied; met filmpje) 
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk;  
 er is ook jeugdkerk 
Schriftlezing (door lector): Efeziërs 2: 1-10 (NBV21)       
Zingen: Liedboek 2013, lied 641: 1, 2, 3 
Verkondiging over Efeziërs 2: 4-5 (NBV21) 
 thema: ‘Met onze Aanvoerder in de middencirkel’’ 
Zingen: Liedboek 2013, psalm 36: 2  
Onderwijzing over het Avondmaal 
Gebed - Viering van het Avondmaal 
Zingen: Liedboek 2013, psalm 116: 1, 3 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Aankondiging collecten:  
1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen; 2. Kerk 
Zingen: Liedboek 2013, lied 117a 
Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen 
Orgelspel 
 

Bij het thema: ‘Met onze Aanvoerder in de middencirkel’ 
Het beeld komt van een voetbalwedstrijd. De aanvoerder staat in de 
middencirkel en doet de toss, schudt handen en wisselt vaantjes uit. Dat 
doet hij niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele team. Dat 
vertegenwoordigt hij. In de aanvoerder is het hele team er bij.  
Zo kan de Bijbel zeggen dat wij samen met Christus zijn levendgemaakt. 
Meer nog: God heeft ons samen met Christus nu al een plaats in de hemel 
gegeven. Het zijn prachtige verzen in Efeziërs 2. We denken er komende 
zondagmorgen over na. En vooral: we vieren dit mooie geheim in het 
Heilig Avondmaal. Onze Aanvoerder nodigt ons uit! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009
http://www.kerkdienstgemist.nl/


BIJBELLEZING ZONDAG 12 FEBRUARI 10.45 UUR 
 
Efeziërs 2: 1-10 (NBV21)   
1U was dood door de misstappen en zonden 2waarmee u voorheen de 
weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in 
de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam 
zijn.  
3Eens leefden wij allen net als zij: wij volgden onze wereldse 
begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden 
van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.  
4Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft 
opgevat zo groot, 5heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u 
gered!  
6Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en ons een plaats 
gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7Zo zal Hij, in de 
eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, 
hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus.  
8Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze 
redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God 9en geen 
gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.  
10Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus 
Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God 
heeft voorbereid. 
 
 
LIEDEREN ZONDAG 12 FEBRUARI 10.45 UUR  
 
Hemelhoog 351  
Een naam is onze hope, 
een grond heeft Christus' kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf.  

Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld een, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Een bede vouwt de handen, 
een zegen breekt het brood, 
een vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 

 

Hemelhoog 394 
1 Heer, wij zijn bijeengekomen, 
mensen, overal vandaan; 
had Gij ons niet meegenomen, 
niemand was hierheen gegaan, 
want wij schromen hier te komen, 
volop in het licht te staan. 
 
2 Komend uit een nacht van 
zonden 
staan wij voor U, groot en klein, 
en belijden onomwonden: 
 

schuldig zijn wij en onrein. 
Ach, wij vonden zoveel zonden 
dat zij niet te tellen zijn. 
 
3 Bron van liefde, zeer verheven, 
helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even, 
niemand die hier wezen kon - 
hoogverheven licht ten leven 
dat het duister overwon! 

  Liedboek 2013, lied 641: 1, 2, 3 
1  Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
2  Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
3  Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 

 
Liedboek 2013, psalm 36: 2 
Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleug'len spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 



 
Liedboek 2013, psalm 116: 1, 3 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
Liedboek 2013, lied 117a  
Gij volken looft uw God en Heer 
wilt Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 

Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 

 
ONDERWIJZING BIJ HET AVONDMAAL 
 
Broeders en zusters, 
 
Waarom vieren we het Avondmaal? Het antwoord is eigenlijk heel 
eenvoudig: Omdat onze Heer Jezus het ons heeft opgedragen.  
Hijzelf zei: "Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken."  
 
Zo willen we dat ook vandaag doen. Wij gedenken wat Jezus voor ons 
gedaan heeft. Dat gedenken is veel meer dan alleen maar ‘je iets 
herinneren’. Het wil zeggen dat je er ook echt bij betrokken bent.  
Zoals Joodse mensen in de Paasmaaltijd de uittocht uit Egypte 
gedenken, alsof ze er zelf bij geweest zijn, alsof ze zelf slaven zijn 
geweest, alsof ze zelf de bevrijding hebben meegemaakt…, zo 
gedenken wij het lijden van onze Heer Jezus Christus als Gods 
nieuwe, grote bevrijdingsdaad voor Israël en voor de hele wereld.  
Het is de bevrijding van onze zonde en schuld; de bevrijding van onze 
slavernij in het rijk van de duivel en de dood. Zo zijn brood en wijn 

tekenen die onze gedachten en onze harten bepalen bij het grote offer 
van Jezus Christus, zijn zelfovergave voor ons. 
 
Het Avondmaal beeldt uit hoe nauw onze Heer Jezus Christus 
verbonden wil zijn met ons. De voorganger die nu het brood breekt en 
de beker aanreikt doet dat uit naam van Jezus zelf. Het is Jezus zelf 
die ons bij zich aan tafel nodigt en ontvangt.  Als we het brood eten en 
de wijn drinken, mogen we bedenken dat Hij ons – door de Heilige 
Geest die in onze harten werkt - zo nabij is als brood en wijn.  
 
Maar er is meer: Behalve de verbondenheid met Hemzelf, schenkt 
onze Heer Jezus ons ook de verbondenheid met elkaar. Als heel 
verschillende mensen zijn we aan elkaar gegeven. We horen bij 
elkaar, omdat we samen bij Jezus horen. Samen mogen we Jezus op 
zijn weg volgen. Ook als het nog zo ten dele is, mogen we als 
gemeente van Jezus door de kracht van de Heilige Geest de 
betekenis van zijn volbrachte werk zichtbaar maken. 

 
Daarbij is het Avondmaal ook een teken van de voltooiing van Gods 
Koninkrijk, waar we naar uitzien. Jezus zelf heeft gezegd: "Ik zal geen 
pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in 
het Koninkrijk van God.” Gods Koninkrijk wordt in de Bijbel vaak 
getekend met het beeld van een maaltijd, een groot feest. De wijn is in 
de Bijbel vaak het symbool van de vreugde. Zo worden brood en wijn 
ons vandaag ook gegeven om ons verlangen naar God toekomst 
gaande te houden. Ze hebben iets voorlopigs, dat kleine stukje brood 
en die enkele slok wijn. Maar ze roepen om meer. Daarom bidden we 
samen het ‘Maranata’-gebed: “Kom Heer Jezus, ja kom spoedig!” 


