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Afscheid kinderkerk 
Een bijzondere kerkdienst hebben we vandaag. De oudste 
kinderen (groep 8) nemen afscheid van de kinderkerk. Dat zijn 
Daniël van Herwaarden en Justin van IJperen. Gelukkig is het 
geen echt afscheid. Noem het liever een ‘overstap’. Jeugdkerk, 
Follow-up, tienerclub…, we zien je er graag.  
Evenzogoed, het is weer een stap die deze kinderen maken.  
Wat wensen we hen dan toe? Wat willen we hen meegeven? 
 
Als thema van de dienst kozen we: “Een huis waar het goed 
wonen is”. In Efeziërs 2:19-22 schrijft Paulus over dat bijzondere 
huis, dat God bouwt, en waarin Hij met ons wil wonen. Niet 
verkeerd als dat een beeld voor ons leven mag zijn? 
 
Onze muziekgroep Music4You begeleidt de liederen in deze 
kerkdienst.  
 
Crèche, kinderkerk, vragenblad tieners, koffie na de dienst 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen 
hebben na het kindermoment en afscheid van Daniël en Justin 
kinderkerk. Voor onze tieners is er weer een vragenblad bij de 
preek. En… na de dienst ontmoeten we elkaar graag bij de koffie, 
thee of limonade. Welkom! 
 
Livestream en lucaskastjes 
De dienst wordt ook online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen). Ook met de luisteraars bij de 
lucaskastjes weten we ons van harte verbonden.  
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 25 JUNI, 10.45 UUR 
Thema: “Een huis waar het goed wonen is” 
 
- Welkom en mededelingen 
- Zingen (staande): Morgenlicht (LEV) 
- Stil gebed, votum en groet (staande)  
- Zingen: Daar waar de zon opkomt (HH 32) 
- Gebed om de heilige Geest 
- Kindermoment 
- Zingen: U bent wie U bent (OTH 549) 
- afscheid oudste kinderen kinderkerk 
- We zingen Daniël en Justin toe:  
  Zo zegent Hij jou (Opw. 746) 
  Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
- Bijbellezingen:   Psalm 127: 1-2 (NBV21) 
   Efeziërs 2: 19-22 (NBV21) 
- Zingen: Als U het huis niet bouwt (Opw. 713) 
- Verkondiging: ‘Een huis waar het goed wonen is’  
- Zingen: Fundament (Opw. 785) 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1.Edukans 2.Kerk Deurcollecte: Ichthus Reizen 
- Zingen (staande): Wie zich door God alleen laat leiden (LEV) 
- Zegen (staande), beantwoord met samen gesproken ‘amen’ 

 
Eerste Schriftlezing: Psalm 127: 1-2 (NBV21)   
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; 
als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 
Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, 
je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – 
Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 
 
Tweede Schriftlezing: Efeziërs 2: 19-22 (NBV21)  
19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net 
als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de 
hoeksteen. 21In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot 
een tempel die gewijd is aan de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd 
wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 
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 LIEDEREN ZONDAG 25 JUNI, 10.45 UUR 
 
Morgenlicht (Lev) 

In de stilte van de morgen 
Als de wereld weer ontwaakt. 
Ik de vogels zacht hoor fluiten 
En de zon komt door de ruiten. 
 
In de stilte van de morgen 
Als mijn adem wolkjes blaast. 
En de nieuwe dag begint 
Bid ik dat Uw liefde wint  
in wat ik doe vandaag. 
 
In de stilte van de morgen 
Ga ik eerst op zoek naar U. 
In uw trouw ben ik geborgen 
U zult altijd voor mij zorgen. 
 
In de stilte van de morgen 
Nodig ik U bij mij uit. 
De bovenkamers van mijn hart 
Overstemd wat mij verward. 
Heer maak mij tot U thuis. 

Met open handen en een dankbaar 
hart. 
Geef ik mij over, maak een nieuwe 
start. 
In het morgenlicht zie ik Uw gezicht. 
 
In de stilte van de morgen, 
Zing ik Heer U bent zo goed. 
Wie ben ik dat Uw mijn leven 
In Uw plannen heeft geweven. 
 
In de stilte van de morgen 
Leg ik alles voor U neer. 
Al mijn zorgen en mijn zonden 
Houden mij niet meer gebonden. 
Want ik weet U bent mijn Heer 
Met open handen …. 

 
Daar waar de zon opkomt (HH 32) 

Daar waar de zon opkomt 
tot waar die ondergaat 
daar wordt de naam van God geprezen 
 
Mensen van noord tot zuid 
en ook van oost tot west 
iedereen die Hem dient 
prijs de naam van de Heer! 
 
Overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 

Wie is als onze God 
die in de hemel woont 
en alle mensen ziet op aarde? 
Als je het moeilijk hebt 
helpt Hij je er door heen 
Nee, niemand is als Hij 
prijs de naam van de Heer! 
 
Halle, halle, halleluja! 
Halle, halle-leluja! 
Halle, halle, halleluja! 
Halle, halle-leluja! 

 

U bent wie U bent (OTH 549) 
Refrein:  
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
U bent de God van hemel en 
aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 

U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. Refrein 
 
U bent de God van trouw en van 
liefde, de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij!  Refrein 
 
U bent de allerbeste (3x) 
U bent machtig 

 
Zo zegent Hij jou (Opw. 746) 

De God van de vrede 
geeft jou zijn zegen, 
op alle wegen 
die je zult gaan. 
Wanneer het meevalt, 
of soms ook tegen, 
bij zon en bij regen, 
zal Hij naast je staan. 

Hij is als een schaduw 
die met je meegaat, 
jou nooit alleen laat, 
want Hij is trouw. 
Ontvang nu de vrede 
en de genade 
van God, onze Vader. 
Zo zegent Hij jou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 25 JUNI, 10.45 UUR 
 
Als U het huis niet bouwt (Opw. 713) 

Alles wat ik ben behoort U toe 
En al wat ik op aarde heb,  
ontving ik dankzij U 
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij 
Het dienen van mijn Heer 
Is nu het hoogste doel voor mij 
 
Refrein: 
Want als U het huis niet bouwt 
Is mijn moeite tevergeefs 
Als U niet werkt door mij 
Blijft er niets dat waarde heeft 
Ik wil bouwen aan een huis 
Dat de vuurproef kan doorstaan 
Iets dat blijvend is 
Waarvan U zegt: Goed gedaan 

Zo gauw wens ik wat U een ander 
geeft 
En zie ik niet de gaven die U mij 
gegeven heeft 
Heer, blaas het vuur aan dat U eens 
begon 
Ontsteek in mij een liefdesvuur 
Dat iedereen zal zien   
Refrein 
 
Voor de glorie  
van Uw Naam 
 
Glorie van  
Uw Naam (12x) 
 
Refrein 

 
 
 
 
Fundament (Opw. 785) 

Ik bouw op Jezus, anders niet 
Het is Zijn bloed dat redding biedt 
Wie op Hem hoopt, wordt niet 
beschaamd 
Ik steun alleen op Jezus’ Naam 
(herhaling) 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament 
Zwak wordt sterk, door al uw 
werk 
In de storm blijft U Heer; hoogste 
Heer! 
 

Ook als de nacht mijn zicht 
vervaagt 
Toont Hij Zijn liefde die mij draagt 
Al woeden stormen om mij heen 
Mijn anker rust in Hem alleen 
Mijn anker rust in Hem alleen 
Refrein 3x 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal 
Weet ik dat Hij mij kennen zal 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
Ben ik van Hem in eeuwigheid! 
Refrein 3x 

 
 

Wie zich door God alleen laat leiden (LEV) 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
2. U laat me steeds meer groeien, bloeien, 
zolang U maar de wijnstok blijft. 
Uw kracht zal in mij overvloeien 
als ik m’n leven aan U wijd.  
Niets kan ik zonder U, o Heer. 
U laat me groeien, meer en meer! 
 
3. Ik voel een stroom van hoop en zegen, 
een stroom van liefde ied’re dag, 
wanneer ik zoek naar uw nabijheid, 
en naar uw Geest vol levenskracht. 
Niets kan ik zonder U, o Heer. 
U laat me groeien, meer en meer! 
 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat.  


