
 

Liturgiebrief zondag 9 juli 2023 
Wijkgemeente Dorpskerk  HG Bleiswijk 

  en de Open Hof 

 09.00 uur: mevr. Dicky Rietveld 
 in de Dorpkskerk. 
- Koffiedrinken na de dienst- 

Zondag 9 juli: gezamenlijke dienst om 09.00 uur 
Vandaag is er een ochtenddienst in de Dorpskerk. Volgende week 
zondagmorgen in de Open Hof om 09.30 uur. 
Mevr. Dicky Rietveld zal in deze dienst voorgaan. 
 
Vanmorgen luisteren wij naar de woorden van de profeet Jesaja 
en naar de evangelist Johannes in het boek Openbaring.  
Beiden spreken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
De hele kosmos, hemel en aarde, de lucht boven ons en de grond 
waarop wij leven…..er zal niets meer hetzelfde blijven.  
We gaan ontdekken dat God nog steeds bezig is, zijn 
scheppingswerk houdt niet op. Het komt af. Hij maakt het af, in zijn 
Zoon Jezus Christus. Hem mogen we verwachten. 
We wensen elkaar een gezegende dienst toe! 
 
Liturgiebrief compact 
In verband met de vakantie van ds. de Bruin heeft de liturgiebrief 
de komende weken een compact formaat. We moeten het 
daardoor even zonder uitgewerkte Bijbel- en liedteksten doen. Met 
het Liedboek (2013) en (in de meeste ochtenddiensten) de bundel 
Hemelhoog bij de hand, kunt u de liederen echter gewoon 
meezingen. In ochtenddiensten worden deze bovendien in beeld 
gebracht. 
Vandaag starten we met de eerste van de zes gezamenlijke 
ochtenddiensten met de gemeente van de Open Hof. Wanneer 
deze diensten in de Open Hof plaatsvinden, zullen we de daar 
voorbereide liturgie doorsturen.  
Onze scriba Gijs van Laviere zal dit de komende weken 
verzorgen. Fijn dat hij deze extra taak ter hand wil nemen! 
 

 
 
Livestream en lucaskastjes 

De dienst van komende zondag 9 juli wordt ook online 
uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ 
invullen). Ook met de luisteraars bij de lucaskastjes weten we ons 
van harte verbonden.  

  Kinderkerk en crèche 
Ook nu hartelijk welkom op de kinderkerk en crèche! 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 9 JULI, 9.00 UUR 
Mevr. Dicky Rietveld 
 
(liederen uit het Liedboek 2013) 
 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied Lied/Psalm 149: 1 en 2 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Aanvangstekst 
Zingen Lied 769: 1 en 6 
Gebed 
Richtlijn voor ons leven 
Zingen Lied 834: 1, 2 en 3 
Gebed om de opening van het Woord 
Kindermoment 
Kinderlied zie de zon zie de maan 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
Schriftlezing: Jesaja 25: 6 t/m9 –  
Jesaja 65: 17 t/m 25 en Openbaring 
21: 1 t/m 7 - lector 
Zingen: Lied 726: 1 en 5  
Prediking  
Zingen: Evangelische liedbundel 413: Lichtstad met uw paarlen 
poorten (zie de tekst op volgende blad) 
Gebed 
Aankondiging collecten: 1. SAYF (jeugdwerk)  2. Kerk 
Zingen: Lied 150a: 1,2,3 en 4 (zie tekst op volgende blad) 
Zegen en gezongen ‘Amen’ 
 



DE EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 
Lied 413 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
1 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond're stad zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde, 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refrein 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist'ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 
 
2 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. 
 refrein 
 
3 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
 komend uit de zandwoestijn, 
 waar zij rusten van hun werken 
 bij de springende fontein. 
 refrein 
 
4 Wat een vreugde zal dat wezen 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. 
 Refrein 
 
 
 
 
 
 

Lied 150a (Nieuw Liedboek) 1, 2, 3 en 4  
 
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 


