
 

Liturgie kerkdienst Dorpskerk 
   zondag 3 september 2023, 10.45 uur 

voorganger: ds. Wim de Bruin 
Startdienst: ‘Ga mee: samen getuigen 

van geloof, hoop en liefde’ 

 

 
Bij deze kerkdienst: 
- De dienst wordt uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl 
- Er is deze zondag crèche en kinderkerk. Maak er gebruik van! 
- De muzikale begeleiding wordt in deze dienst afwisselend verzorgd 
door organist Evert Kraaijenbos en muziekgroep Music4You 
- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via 
de digitale link of collectepotjes thuis. Blijft u meedoen? 
- Na afloop zijn u en jij van harte welkom in De Rank voor koffie en 
een lunch. Met bijzondere aandacht voor de jubilea van organisten 
Piet Kooij (40 jaar) en Evert Kraaijenbos (60 jaar), en voor het 
afscheid van Evert Kraaijenbos als vaste organist in onze 
wijkgemeente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 3 SEPTEMBER, 10.45 UUR 
 
- Voor de dienst: orgelspel door Evert Kraaijenbos 
- Welkom en mededelingen 
- Zingen (staande met orgel): Liedboek 2013, lied 413 
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen (met Music4You): Opwekking 671 
- We belijden ons geloof (staande; een versie voor jong en oud)  
- Zingen (staande met orgel: Hemelhoog 602 
- Gebed om de heilige Geest 
- Een moment met de kinderen 
- Zingen (kinderlied; met Music4You): Opwekking voor kids 4  
- Bijbellezing (lector): 1 Korintiërs 13 (NBV21) 
- Zingen (met Music4You): Opwekking 785 
- Verkondiging  
  ‘Ga mee: samen getuigen van geloof, hoop en liefde’- 
Zingen: Evangelische Liedbundel 186a (met orgel) 
- Afkondiging van overlijden (staande) 
Zingen (staande met orgel): Liedboek 2013, lied 23b: 1, 5 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Zingen (met Music4You): Sela: ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ 
- Aankondiging collecten: 1. Diaconie bloemengroet  2.  Kerk  
- Zingen (staande; met orgel): Liedboek 2013, lied 864: 1, 2, 5 
- Zegen (staande), beantwoord met samen gezongen 3x ‘amen’ 
- Na de dienst: muziek door Music4You 
 

Toelichting bij het thema: 
Het is het jaarthema van onze landelijke Protestantse Kerk:  
‘Ga mee: samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.  
Een hele mond vol. Bijbelse kernwoorden ook, die verwijzen naar 
het mooiste liefdesgedicht dat ooit is geschreven: 1 Korintiërs 13. 
Dat lezen we dus in deze Startdienst en we denken erover na in 
de preek. Maar ook zingen we ervan in tal van liederen, begeleid 
door organist en muziekgroep. Ook zingen en musiceren zijn een 
geweldige manier om te getuigen. Om dat samen te doen. 
Daarom: ‘Ga mee!’. Laat je meenemen en doe mee.  
We zien uit naar een inspirerende dienst voor iedereen! 

 

Logo jaarthema:  

Twee verschillende 

handen – één naar 

boven gekeerd en één 

naar beneden gericht – 

vormen samen één 

hand en hart. 
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SCHRIFTLEZING: 1 Korintiërs 13 (NBV21) 
 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik 
de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een 
schallende cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en 
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het 
geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou 
niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de 
armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden 
verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
 
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, 
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en 
niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad 
niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde 
in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, 
in alles volhardt ze. 
 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 
zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet 
tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt 
zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als 
een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 
volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien 
we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar 
straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  
 
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEDEREN ZONDAG 3 SEPTEMBER, 10.45 UUR  
 
Liedboek 2013, lied 413 

 1  Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2  Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 

Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3  Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

Opwekking 671  
U schiep de zon en maan en 
sterrenpracht. 
Vader, U bent het geheim van het 
leven, alles toont Uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt. 
U bezielt mij Heer. 
U houdt heel mijn leven 
veilig in Uw sterke hand. 
 
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij.  
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, 
Ik prijs Uw naam. 
 

U geeft regen, zon en overvloed. 
Vader, U bent het geheim 
van het leven, dat U bloeien doet. 
 
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder! 
Heer, U bent heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 
 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 

Hemelhoog 602  
Liefde was het, onuitputt'lijk, 
liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 

Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 



Kinderlied: Opwekking voor kids 4 

Na na na na na na 
God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde 
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen 

elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
Na na na na na na 
 
God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig ... (3x) 

 
Opwekking 785 

Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt. 
Wie op Hem hoopt, wordt niet 
beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam. 
Refrein:  
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer;  
hoogste Heer! 
 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
Refrein 3x 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

Evangelische Liedbundel 186a  
1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
Door dit leven aan Uw hand 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig 
Wees mijn Gids in 't barre land 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider 
Vul mij met Uw Geest steeds meer 
Vul mij met Uw Geest steeds meer 
 
2 Laat mij zijn een Godsgetuige 
Sprekend van U meer en meer 
Leid mij steeds door Uwe liefde 
Groeiend naar Uw beeld, o Heer 

Brood des Levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
3  Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

Liedboek 2013, lied 23b: 1, 5 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Sela: ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
 

Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  

Liedboek 2013, lied 864: 1, 2, 5 
1  Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 
2  God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 

dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 
 
5  Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 

  


