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VIERING HEILIG AVONDMAAL

In beide diensten op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. De
avonddienst staat ook in het teken van de dankzegging voor het
Avondmaal. Wie de dienst via de livestream of het lukaskastje volgt,
kan het Avondmaal ook thuis meevieren. Dat kan met (eigen) brood
en wijn/sap, maar ook door in gebed, stilte en persoonlijke
overdenking de viering mee te beleven.

Laat ieder het zo doen als het voor hem/haar tot opbouw is.

AVONDMAALSVIERING IN ‘DE TUINEN’

Er zal deze zondag ook een Avondmaalsviering in zorgcentrum

‘De Tuinen’ worden gehouden. Deze viering vindt — voorafgaand aan
de dienst in de kerk - plaats om 9.45 uur in een zaal op de tweede
verdieping.

COLLECTEN

Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of
via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven.
Mogen we op u/jou rekenen?

ONLINE UITZENDING
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).

KINDERKERK EN CRECHE
Ook vanmorgen is er Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas in
De Rank. Kom er bij!
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Orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 133: 1
Stilte voor persoonlijk gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 133: 3
Gebed om Gods ontferming en om de heilige Geest
Moment met de kinderen

Zingen (kinderlied): Hemelhoog 396: 1, 2, 3

Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk;

Schriftlezing (door lector): Efeziérs 5:21 t/m 6:9 (NBV21)
Zingen: Liedboek 2013, lied 793: 1, 3

Verkondiging: ‘De sleutel is Jezus!’ -

Zingen: Liedboek 2013, lied 975: 1, 3, 4 JeSUS |
Onderwijzing over het Avondmaal | \"t"
Gebed - Viering van het Avondmaal |

Zingen: Hemelhoog 395: 1,2,3-4,5 {
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader g ’
Aankondiging collecten:

1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen; 2. Kerk

Zingen: Liedboek 2013, lied 425

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen

Orgelspel

Bij het thema: “De sleutel is Jezus!’

Het zijn spannende verzen over de relatie tussen man en vrouw, ouders
en kinderen; over slaven en hun meesters gaat het ook. Een treurig
gebruik (of noem het maar misbruik) van een beperkt aantal teksten,
leidde tot grote ongelukken die tot vandaag toe hun sporen trekken. Maar
de sleutel voor onze onderlinge omgang met elkaar ligt nou juist in de
verbondenheid met onze Heer Jezus Christus. Let er maar eens hoe
Paulus dat steeds benadrukt. Jezus’ levenshouding van ‘zichzelf geven
voor’ wil ook onze levens stempelen. Bij uitstek aan de Avondmaalstafel
mogen we — steeds opnieuw en steeds meer — ons dat door het werk van
de Heilige Geest eigen maken. Laten u en jij zich zo ook bemoedigen,
inspireren en toerusten?
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Efeziérs 5:21 t/m 6:9 (NBV21)

Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het
gezag van uw man zoals dat van de Heer, want een man is het hoofd
van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam
dat Hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo
moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.
Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en
zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen
met het water en met woorden en om haar in al haar luister bij zich te
nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig
en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen
lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit
zZijn eigen lichaam, integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals
Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen.
‘Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich
hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ In deze
woorden schuilt een groot geheim — ik betrek ze op Christus en de
kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet
liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor
haar man.

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer,
want zo hoort het. “Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het
eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed
gaan en zult u lang leven op aarde.” Vaders, maak uw kinderen niet
verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de
Heer dat wil.

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus
gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk
vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van
Christus die van harte alles doen wat God wil. Wees toegewijd in uw
werk, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet
dat allen, zowel slaven als vrije mensen, door de Heer beloond
worden voor het goede dat ze doen. Meesters, behandel uw slaven op
dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij
en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat Hij geen onderscheid
maakt.

LIEDEREN ZONDAG 10 SEPTEMBER 10.45 UUR

Psalm 133: 1 -3

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen

van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen

en leven tot in eeuwigheid.

Hemelhoog 396

1 Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar Klein:
Samen spelen is pas fijn!

2 Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,

wij zijn in de wereld niet alleen.

Liedboek 2013, lied 793: 1, 3
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven
door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

3. Kijk eens om je heen,

kijk eens om je heen.

Wij zijn rond de tafel samen één.
Samen aan het leven bouwen,
rond het Woord, zo vol vertrouwen.
Ook al zijn wij nog maar Klein,

laat ons Jezus’ vrienden zijn.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

z6 dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen —
liefde heeft de eeuwigheid.



Liedboek 2013, lied 975: 1, 3,4

1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied

Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat te niet.

Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3 Jezus roept ons tot de ander,

zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen, standen
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Hemelhoog 395: 1,2,3-4,5
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.

Liedboek 2013, lied 425

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,

ga met zaligen en zoekers,

die op zoek naar waarheid zijn.

4 Jezus roept ons tot zijn tafel,

breed en wereldwijd gedekt,

waar de kerk bezit haar aardse

hemelse ontmoetingsplek.

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,

deel het lied van liefde weer,

deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Ik zal jou van vrede spreken

waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen

als wij zingend voor Hem staan.

Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal

door liefde gedreven om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

ONDERWIJZING BIJ HET AVONDMAAL
Broeders en zusters,

In het Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus
Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen.

Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van
anderen,

zonder voorbehoud, ten einde toe.

Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis.

Voor ons is Hij gestorven en begraven.

Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven
heeft Hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder
het juk van zonde en dood.

Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met
tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen,
met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht,

toen Hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en
trouw

en zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld.

Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons,
heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft:
brood en wijn — tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd,

een vreugdemaal voor heel het volk van God.

Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der
aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God.

Laat ons dan delen in het feest dat de Heer voor ons bereid
heeft.

Komt en nadert tot deze tafel, de tafel des Heren,

waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt.



