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Orde van dienst:  

 
Orgelspel 
Welkom & mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 149: 1, 3 
Stil gebed; Votum & groet 
Zingen: Lied 236: 1, 2, 3    ‘ 
Gebed  
Zingen: Lied 236: 4, 5 
Schriftlezing Filippenzen 4: 4-9 
Verkondiging  
Zingen: Lied 221: 1, 2, 3     
Gebed 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Lied 969: 1, 2, 3 (staande)     
Zegen (met gezongen 3x ‘amen’) 
Orgelspel 
 
Toelichting bij deze dienst: 
Christenen staan bekend als vriendelijke mensen. Toch? In een 
van zijn brieven roept Paulus zijn lezers op om vriendelijk te zijn 
(Filippenzen 4.4-9). Het is een heel gewoon woordje: 
vriendelijkheid. Hierover wil ik in de avonddienst wat mediteren.  
ds Harald Overeem 
 
- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via 
de digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijft meedoen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing 1: Filippenzen 4: 4-9 (NBV21) 
[4] Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. [5] Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer 
is nabij. [6] Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden 
aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. [7] Dan zal de 
vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 
Christus Jezus bewaren. [8] Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden 
door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en 
eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. [9] Doe alles 
wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. 
Dan zal de God van de vrede met u zijn. 
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Liederen zondag 1 oktober, 19.00 uur 
 

Psalm 149: 1, 3 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer 
verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u 
schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer 
verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 

 
Lied 236: 1, 2, 3 – 4, 5 
O, Schepper God, die alles grondt 
de aarde en het hemelrond, 
de dag een kleed van licht verstrekt, 
de nacht met zoete slaap bedekt, 
 
die rust geeft aan het lege lijf 
en het tot werken weer bereidt. 
Wat overdag is opgekropt 
lost in de stille rust weer op. 
 
Dank voor de dag die is volbracht, 
blijf ons nabij in deze nacht. 
Ons lofgezang volbrengen wij 
slechts met uw hulp, God, sta ons bij.  
 
Dan klinkt een lied, een stem vol kracht 
vanuit de diepten van ons hart, 
uit liefde puur op U gericht, 
met ons verstand, aan U verplicht. 
 
Geef, dat wanneer in duisternis 
des nachts de dag verborgen is, 
in donker het geloof niet zwicht, 
maar onze nacht opnieuw verlicht. 

 
Lied 221: 1, 2, 3 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen, 
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 
 Lied 969: 1, 2, 3  

1  In Christus is noch west noch 
oost, in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn 
troost, de wereld door zijn woord. 
 
2  Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden 
koord dat allen samen bindt. 
 

3  Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie g’ ook zijt 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 


