
LITURGIE VOOR DE LAATSTE ZONDAG 
VAN HET KERKELIJK JAAR 

 

Eeuwigheidszondag 
 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze 
gestorvenen. Daarbij richten we ons op Gods toekomst: de 
nieuwe hemel en aarde die komen zullen. Een bron van troost en 
kracht voor allen die rouw dragen en een moeilijke weg gaan. 

 
26 november 2023, 10.45 uur 

Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk te Bleiswijk 
 

Thema: “De stad die blijft!” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : ds. Wim de Bruin 
Ouderling van dienst : Gijs van Laviere 
Organist : Piet Kooi 
Koster : Henny Maasland 

Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande): Psalm 139: 1, 2 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daald' ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
 
Stilte voor persoonlijk gebed (staande) 
 
Bemoediging en groet (staande) 
 
Zingen: Liedboek 2013, lied 756: 1 t/m 5 
Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 



Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan,  
in deze wereldtijd? 
 
Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbath Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn 
 

Gedicht, voorgelezen door Anja Oord 
‘De Heer is uw Bewaarder’ (naar Psalm 121; Enny IJskes-Kooger) 
 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 
Kindermoment en kinderlied: Liedboek 2013, lied 935 
(daarna is er kinderkerk voor kinderen van 4-12 jaar) 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. 
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 
 
Eerste Schriftlezing: Openbaring 21:1-5a (NBV21) 
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 
2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 
mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn 
en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit 
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij 
die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ 

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 13: 8-14 (NBV21)  
8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid! 9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige 
leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door 
genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in 
het geheel geen baat bij hadden. 10 Wij hebben een altaar waarvan 
zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten. 11 De offerdieren, 
waarvan het bloed door de hogepriester het heiligdom wordt 
binnengedragen voor het reinigingsoffer, worden buiten het kamp 
verbrand. 12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het 
volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. 13 Laten we dus het 
kamp verlaten, ons bij Hem voegen en delen in zijn vernedering. 14 
We hebben hier immers geen blijvende stad, wij kijken juist 
verlangend uit naar de stad die komt. 
 
Zingen: Zingende Gezegend (ds. A.F. Troost) 198 
(melodie Liedboek 2013, lied 753 
Ik zoek een stad waarvan ik weet: 
daar is voor mij een huis 
van vrede, leven zonder leed, 
een woning zonder kruis. 
 
Ik zoek een stad, een vesting waar 
ik veilig en beschermd 
kan wonen en kan werken, daar 
waar niemand klaagt en kermt. 
 
Ik zoek een stad, een stad die blijft, 
omgeven door een muur 
die hoog en droog de dood verdrijft, 
het water en het vuur. 
 
Ik zoek een stad die mij behoudt 
en altijd blijven zal, 
een stad door mensen sterk gebouwd 
en zichtbaar, overal. 
 
 



Maar deze stad waarnaar ik zoek, 
waarnaar ik zo verlang, 
is niet te vinden, hoe ik zoek, 
al zoek ik levenslang. 
 
Heer, in de stad die komen zal, 
uw stad, die als een bruid  
bij U vandaan komt en mij al 
waar ik naar zoek, ontsluit, 
 
de stad die nu nog boven is, 
de stad waarin het kruis 
van Christus hoog te loven is - 
in die stad kom ik thuis! 
 
Verkondiging: “Een stad die blijft …” 
 

We hebben hier immers geen blijvende stad,  
wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt 

(Hebreeën 13:14) 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 194 
Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal 
 
Refrein:  
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 
 
Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.  
Refrein 

Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal.  
Refrein 
 
Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal.  
Refrein 
 
Wij herdenken de overledenen. 
Namen worden genoemd en rozen worden geplaatst.  
Daarna gaan we staan.  
 
Na een moment van stilte zingen we:  
Liedboek 2013, lied 769: 1, 6 
Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht.  
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging collecten:  
1. St. Avavieren; 2. Kerk 
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 



Zingen (staande): Liedboek 2013, Psalm 87: 1, 4 
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".  
 
Zegen, beantwoord met gezongen 3x ‘amen’ 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De families van de vandaag herdachte gemeenteleden nodigen 
we van harte uit voor een kop koffie en een moment van 
ontmoeting in De Rank. De geplaatste rozen kunnen vandaar 
worden meegenomen.  
 
 

 
 
 

De Heer is uw Bewaarder 
(naar Psalm 121) 

 
Hoog naar de bergen richten wij onze ogen. 

Vanwaar komt onze hulp, waar moeten we heen? 
De bergen staan daar, trots en onbewogen, 

onze hulp verwachten wij van de Heer alleen. 
 

Hij die de hemel en de aarde maakte, 
doet u niet wankelen zolang u leeft. 

De Heer die heel uw leven u bewaakte, 
Hij laat niet toe dat u de moed begeeft. 

 
Want God, uw Schepper, Hij is uw Bewaarder, 

Hij is uw Schaduw aan uw rechterhand. 
Hij, die u ’t leven gaf en die u spaarde, 

gaat aan uw zij, staat altijd aan uw kant. 
 

De hitte van de dag zal u niet deren, 
de koude van de nacht doet u geen kwaad. 

Zijn Geest zal u de goede wegen leren, 
waarlangs u gaan kunt omdat Hij daar gaat. 

 
Hij zal u reeds bij ’t allereerst beginnen, 

Hij sterkt u als de zorg u overmant, 
strijdt mee uw strijd en doet u overwinnen, 

en brengt u naar een beter Vaderland. 
 
 

(Enny IJsker-Kooger, 
uit ‘Op Stille Wegen’) 

 


