Orde van dienst Opendeurdienst 19 november 2023.

In de Dorpskerk Aanvang : 19.00 uur.

Thema : Samen op weq !

Predikant : Ds. Marianne Bogaard uit Kralingen.
Medewerking : Gospel koor Eljakim uit Zevenhuizen.

e Inleidende muziek door : Gospel koor Eljakim
Lied 1 : Start a fire.
e Welkom : Herman Veenman.
e Aanvangslied. Samenzang.
Lied : 975:1-2-3 Jezus roept hier mensen samen. Uit : liedboek 2013.
e Stil gebed.
e Bemoediging en Vrede groet.
e Samenzang.
Lied : 715 :1 -2 -3 Wat hou ik van uw huis. Uit : Opwekking.
e Gebed.
e Schriftlezing : Uit Bijbel in gewone taal door Riet van den Ende.
1¢ Lezing : Psalm 84 : 2 - 8.
e Samenzang.
Lied: 402 :1-2-3-4 Vader, Zoon en Geest. Uit : Opwekking.
2¢ Lezing : Lucas 10 : 29 - 37.
e Gospel koor Eljakim.
Lied 1 : Testify to love.
Lied 2 : Amazing grace.
e Verkondiging naar aanleiding van het thema : Samen op weg !
e Gopel koor Eljakim.
Lied 1 : You raise me up.
Lied 2 : Thank you Lord.
e Dankgebed en Voorbede.
e Collecte : 1e collecte : Hospice Lansingerland
2e collecte : Kerk.
e Samenzang.
Lied : 214 :1-2 -3 Ik wandel in het licht met Jezus. Uit : Opwekking.
e Wegzending.
e Samenzang.
Lies: 503 : 1 Overvloedig geef ik U. Uit : Opwekking.
e Dankwoord door Herman Veenman.
e Afsluitende muziek door Gopel koor Eljakim.
Lied 1 : You say.

e Koffie / thee drinken in de hal.



NEDERLANDSE VERTALING VAN DOOR HET KOOR GEZONGEN LIEDEREN:
Start a fire.

Er start een vuur in mijn ziel.

Wakker de vlam aan en laat me groeien.

Zodat er geen twijfel of ontkenning is.

Laat het zo helder branden dat iedereen kan zien.
U bent het die we nodig hebben.

Testify to love.

Alle kleuren van de regenboog, alle stemmen in de wind.
Elke droom die je vindt, waar liefde begint.

leder woord en ieder verhaal.

Elke ster in de hemel, elke hoek van de schepping.

Zal getuigen van de Heer.

Amazing Grace.

Ooit was ik verloren, maar zie ik ben gevonden.
Mijn God, Verlosser heeft mij bevrijd.

Met zijn Barmhartigheid en oneindige liefde.
God zal altijd de mijne zijn voor eeuwig.

You raise me up.

Als ik terneer geslagen ben, als er problemen komen.
Dan wacht ik in stilte, tot U bij me komt zitten.
U tilt mij op, dan zal het hart vervuld worden van verwondering.

Thank you Lord.

Voor alles wat ik in mijn leven gedaan hebt, heeft U mij een licht gegeven.
Daarom zal ik met een blij hart een loflied zingen.

Dan zal ik U naam noemen.

Er is maar een ding dat ik wil zeggen

Dank U Heer

You say.

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn gedachten, die zeggen dat ik niet genoeg ben.
Het enige wat er toe doet, is alles wat je van me denkt.

Je zegt: je bent geliefd, wanneer ik het niet voel.

Je zegt: je bent sterk, wanneer ik denk dat ik zwak ben.

Je zegt: ik vast gehouden wordt als ik klein ben.

En als ik er niet bij hoor, zeg je dat ik van jou ben.

En ik geloof wat je van me zegt, ik geloof.



