
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
O R D E  V A N  D I E N S T  

Voor de dienst samenzang 

Lied 477 : 1,2,3  Komt allen tezamen (NLB) 

Koor zingt 
Joy to the World 

I Heard the bells on Christmas day 

Welkom door Wim Eindhoven 

Intochtslied  Uit het duister hier gekomen (Tussentijds)  

1. Uit het duister hier gekomen 
mensen van de wereldnacht 
onbestemd, verward in dromen, 
niet vermoedend wie hen wacht 
zoekend of een woord opgaat 
als een ster van de dageraad. 
  

2. Nacht waarin zou zijn geboren 
die de naam heeft ‘dat God redt', 
morgentaal in onze oren, 
hemel op ons hoofd gezet, 
ogenwenkend woord van U, 
nieuw getijde dat is nu. 
  

3. Gij die nieuw zijt alle dagen, 
bron en hartslag van de tijd, 
kunt gij één moment verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt ? 
die gezegd hebt 'Ik zal zijn'  
en 'de dood zal niet meer zijn.' 
  

4. Zeg ons dat Gij niet zult slapen, 
eerste stem die nimmer zweeg,  
Zie de mens door U geschapen, 
waarom zijn wij woest en leg 
als de dood zo zwaar en dicht? 
Spreek ons open naar uw licht. 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Gemeente gaat zitten 

Lied 478 : 1,2  Komt verwondert u hier mensen (NLB) 

Gebed 

Koor zingt 
Infant holy 

Kind uit de hemel 

Lezen : Jesaja 9 : 1 - 6  (Bijbel in Gewone Taal) 

Lied 483 : 1,2,3  Stille nacht (NLB) 

Lezen: Lucas 2 : 8 - 15 (Bijbel in Gewone Taal) 

Lied 485 : 1,2,3,4,5,6  Zeg eens herder waar kom jij 
vandaan  (NLB) 

Woorden ter overweging – Het Licht zien! 

Lied  Licht in de nacht  (Opw.) 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 
dit is de nacht dat Zijn leven begon 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 
stralend breekt die held're morgen aan 
 
Prijs nu zijn naam samen met de engelen 
O, nacht vol licht o, nacht dat Jezus kwam  
 
Wat Hij ons leert is geven om een ander 
liefde alleen is de weg die Hij wees 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 
vrij van het juk van verdrukking en vrees 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd  
 
Prijs nu zijn naam de naam van alle namen 
En geef Hem glorie in alle eeuwigheid.  

Gebeden 

Koor zingt 
Glorious Kingdom 

Our promised Messiah 

Collecte : 1e Artsen Zonder Grenzen;  2e Kerk 

Dankwoord door Wim Eindhoven 

Slotlied  Ere zij God  (ELB 101) 

Heenzending en zegen 

Orgelspel 

  

L I T U R G I E  

T W E E D E  K E R S T N A C H T D I E N S T  

24 december 2023 om 22.00 uur 

in de Dorpskerk 

Ds. Gerdina Loeve 
T h e m a :  H E T  L I C H T  Z I E N !  

Kerkenraad: Erna Pieters, Pauline den Besten, Henk den Besten 
Lector: Riet van den Ende 
Beamist / livestream: Daan Metselaar 
 

Organist: Piet Kooy 
Collecten:  1e Diaconie: Artsen zonder Grenzen  2e Kerk   
M.m.v. Koor Intercession, Rotterdam o.l.v. Bernhard Hoving 
 

U kunt deze dienst live of later volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/924 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/924


VERTALING LIEDEREN INTERCESSION  

Joy to the world 

Vreugde aan de wereld! De Heer is gekomen. 
Laat de aarde haar koning ontvangen. 
Laat ieder hart Hem ruimte geven en hemel en 
natuur zullen zingen. 
 
Vreugde aan de aarde! De Verlosser regeert. 
Hij regeert de aarde met waarheid en genade 
en laat de naties bewijzen de heerlijkheden van zijn 
rechtschapen en wonderen van zijn liefde. 

 
I heard the bells on Christmas day  

Is vrede op aarde een illusie?  
Is de vrede waar de engelen  
over zingen een leugen?  
Nee, Jezus zal terugkomen en vrede brengen. 
Hoor de kerstklokken luiden.  
Ze zingen "Vrede op aarde".  
Nee, God is niet dood en Hij slaapt niet.  
Het kwaad zal falen, het recht zal doorbreken  
en vrede zal op aarde heersen,  
in de mensen een welbehagen.  

 
Infant holy 

Heilige en nederige baby,  
liggend in een kribbe in een stal voor vee. 
Ossen loeien, niet wetend  
dat deze baby Christus de Heer van allen is. 
Snelle vleugels van zingende engelen,  
de kerstboodschap brengend: 
Christus is de Heer van alles. 
Stille nacht, heilige nacht,  
alles is kalm, alles is helder. 
Rond de jonge Maagd moeder en kind. 
Heilig kind zo teder en zacht, 
slapend in de hemelse vrede. 

 
 
 
 

Glorious kingdom 

Maagd Maria kreeg een kleine jongen.  
En ze zeggen dat zijn naam is Jezus. 
Hij kwam van het Glorieuze Koninkrijk. 
O, ja, geloof ons maar. 
Geboren in een stad genaamd Bethlehem. 
Kwam tot ons van onze Vader in de hemel. 

 
Our promised Messiah 

De beloofde Messias.  
God beloofde een Redder, Verlosser, Bevrijder: 
mijn Zoon, de Messias, Hij komt. 
Hij brengt vrede voor mensen, 
Zijn trouw kent geen grenzen, 
die belofte gaf God Abraham. 
Na jarenlang smachten, verlangend verwachten, 
vervulde God zijn plan. 

 

Collecte vanavond voor Artsen zonder Grenzen 

Artsen zonder Grenzen is een van de grootste en meest gespecialiseerde medische noodhulp organi-
saties in de wereld. Onze teams bieden medische noodhulp bij conflicten, natuurrampen en ziekte 
uitbraken. We onderscheiden ons al 50 jaar door ons vermogen direct in actie te komen en onafhan -
kelijk medische noodhulp te verlenen in crises. Omdat wij altijd met eigen teams ter plaatse zijn, zijn 
we zelf direct verantwoordelijk voor de implementatie van onze noodhulpprogramma’s. Daarnaast 
zijn onze onpartijdige en neutrale teams onze oren en ogen in bijvoorbeeld conflictgebieden of 
vluchtroutes. Wij zien het als onze plicht om ons uit te spreken wanneer zij misstanden tegenkomen. 
Onze teams en hun bevindingen zijn een betrouwbare bron voor informatie voor onszelf, maar ook 
voor journalisten of Kamerleden. 

Geen mens is hetzelfde en hetzelfde geldt dus voor onze medische hulpverlening. De komende jaren 
gaan we daarom verder met het ontwikkelen van een aanpak voor het bieden van zorg die is afge -
stemd op de behoeften en voorkeuren van de mensen en bevolkingsgroepen die we bijstaan.  

De gezamenlijke diaconieën bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 

 


