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| voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal

In deze avonddienst beginnen we met de voortgezette viering
van het Heilig Avondmaal. Daarna denken na over een bijzonder
lied, dat staat in Jesaja 5:1-7. Het is een liefdeslied, maar niet zo
vrolijk.. Het gaat over gekwetste liefde. De gekwetste Geliefde is
God zelf. Op felle toon richt Hij zijn ‘waarom-vragen’aan zijn
volk. Anders dus dan ook wij gewoon zijn? Meestal zijn het
mensen die met waarom-vragen’tobben? Zullen we nu eens
naar God luisteren? Dat betekent ook iets voor hoe wij —
dankbaar en toegerust na het vieren van het Heilig Avondmaal —
ons leven inrichten en leiden. We weten ons immers nog meer
verbonden met onze Heer Jezus, die de ware Wijnstok is

(Johannes 15).

Orgelspel - Welkom en mededelingen

Zingen: Liedboek 2013, lied 435: 1, 2

Stilte gebed, votum en groet

Gebed om Gods zegen over het sacrament
Zingen van de geloofsbelijdenis (staande)
Inleidende woorden over het Heilig Avondmaal
Zingen: Liedboek 2013, lied 442: 1
Avondmaalviering

Zingen: Liedboek 2013, lied 442: 2

Gebed van dank voor het Avondmaal

en om zegen over de bediening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 en Johannes 15: 1-5 (NBV21)

Zingen: Liedboek 2013, psalm 80: 1,4, 5
Verkondiging: “Gods waarom-vraag aan ons”
Zingen: Liedboek 2013, psalm 80: 6, 7

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven: 1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen;
2. Kerk ; Deurcollecte: St. Diaconaal Havenproject Rotterdam

Zingen: Liedboek 2013, lied 653: 1,5

Zegen, beantwoord beantwoord door het zingen van 3x amen

Bijbellezing: Jesaja 5: 1-7 (NBV21)

Het lied van de wijngaard

1 Voor mijn geliefde wil ik zingen

het lied van mijn lief en zijn wijngaard.

Mijn geliefde had een wijngaard,

op een vruchtbare helling gelegen.

2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.

Hij bouwde er een wachttoren,

hakte ook een perskuip uit.

Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,

maar die bracht slechts wrange druiven voort.
3 ‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.

4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?

Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
5 Luister, ik zal jullie vertellen

wat ik met mijn wijngaard ga doen:

Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden.

6 Ik zal hem laten verwilderen,

er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.

De wolken zal ik opdragen

geen regen op hem te laten vallen.’

7 Israél is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda.

Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,

Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.
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Johannes 15: 1-5 (NBV21)

De wijnstok en de ranken

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2
ledere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en
ledere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer
vruchten voortbrengt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik
tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een
rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht

dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in
Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
ilemand in Mijj blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten
voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

Liederen zondag 17 december, 19.00 uur:

Liedboek 2013, lied 435: 1, 2
Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der
heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter
eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

Liedboek 2013, lied 442: 1, 2
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U
open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans
doordringen,

0 zon van liefde, mijn gemoed!

Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.

Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst
verdwijnt,

Juicht, nu die Heiland ons
verschijnt;

door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst
verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Liedboek 2013, psalm 80: 1,4,5-6, 7

1 O God van Jozef, leid ons
verder, hoor ons en wees weer
onze herder;

gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe,;
laat lichten ons uw aanschijn,
Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

4 Gij hebt een wijnstok
uitgegraven,

die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,

en hem naar Kana,n verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn
bloei.

5 Waarom hebt Gij gesloopt zijn
wallen; en wordt zijn vrucht
geroofd door allen?

Te gronde gaat uw heerlijk goed;
het wordt door evers omgewroet
en 't roofdier rukt de ranken neer.
O God, machtige God, keer weer!

6 Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U verteder,

geef op uw eigen planting acht,

de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

7 Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd
prijken,

uw naam is ons als uw gelaat;

een sterrebeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Liedboek 2013, lied 653: 1,5

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt de wijnstok van het leven,

in duizend ranken uitgebreid,

het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.




