
 

Liturgie kerkdienst 
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Zondag 17 november 2023, 9.00 uur 

Voorganger: ds. W.M. de Bruin 
viering Heilig Avondmaal 

 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 
In beide diensten van deze derde zondag van Advent vieren we het 
Heilig Avondmaal. De avonddienst staat ook in het teken van de 
dankzegging voor het Avondmaal.  
Wie de dienst via de livestream of het lukaskastje volgt, kan het 
Avondmaal ook thuis mee vieren. Dat kan met (eigen) brood en 
wijn/sap, maar ook door in gebed, stilte en persoonlijke overdenking 
de viering mee te beleven.  
Laat ieder het zo doen als het voor hem/haar tot opbouw is. 
 
AVONDMAALSVIERING IN ‘DE TUINEN’ 
Er zal deze zondag ook een Avondmaalsviering in zorgcentrum 
‘De Tuinen’ worden gehouden. Deze viering vindt - na de dienst in de 
kerk - plaats om 10.45 uur in een gemeenschappelijke ruimte op de 
tweede verdieping.  
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Mogen 
we op u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
KINDERKERK EN CRECHE 
Ook vanmorgen is er Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas in 
De Rank. Kom er bij! 

 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 17 DECEMBER, 9.00 UUR 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Aansteken kaarsen en gedichtje 
Aanvangslied: Hemelhoog 122: 1, 2 
Stilte voor persoonlijk gebed 
Votum en groet 
Zingen: Hemelhoog 122: 3, 4 
Gebed om Gods ontferming en om de heilige Geest 
Moment met de kinderen (adventsproject) 
Zingen (kinderlied): ‘Als ik een herder was geweest’ (filmpje) 
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
Schriftlezingen (door lector): Jesaja 1: 1-4 en 16-20 (NBV21)  
            Matteüs 1: 18-21 (NBV21)      
Zingen: Liedboek 2013, psalm 51: 4 
Verkondiging over Jesaja 1:18 (NBV21) 
 Thema: ‘Van rood naar wit’ 
Zingen: Liedboek 2013, lied 466: 2, 4 
Onderwijzing over het Avondmaal 
Gebed - Viering van het Avondmaal 
Zingen: Hemelhoog 378: 4 - 5 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Inzameling van onze gaven:  
1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen; 2. Kerk 
Deurcollecte: St. Diaconaal Havenproject Rotterda 
Zingen: Liedboek 2013, psalm 75: 1, 2, 7 
Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen 
Orgelspel 
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BIJBELLEZINGEN ZONDAG 17 DECEMBER, 9.00 UUR 
 
Jesaja 1: 1-4 en 16-20 (NBV21) 
1  Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij zag over Juda en 
Jeruzalem toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden. 
2  Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, 
de HEER heeft gesproken: 
Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, 
maar ze zijn tegen Mij in opstand gekomen. 
3  Een rund herkent zijn meester, 
een ezel weet wie zijn voederbak vult, 
maar Israël mist elk inzicht, 
mijn volk leeft in onwetendheid. 
4  Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, 

volk van zondaars, verdorven geslacht.  
Zij hebben de HEER verlaten, 
de Heilige van Israël versmaad, 
Hem de rug toegekeerd. 
 
16 Was je, reinig je,  
maak een eind aan je misdaden, 
Ik kan ze niet meer zien. 
Breek met het kwaad 
17 en leer goed te doen. 
Zoek het recht, houd tirannen in toom,           boven: scharlaken rood 
kom op voor wezen, sta weduwen bij.         onder: karmozijn rood 
 
18   De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. 
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, 
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 
19  Als je weer naar Mij wilt luisteren, 
zal het beste van het land je ten deel vallen. 
20  Als je koppig bent en niet wilt luisteren, 
zul je vallen door het zwaard. 
De HEER heeft gesproken. 
 
 
 

 
Matteüs 1: 18-21 (NBV21)      
18  De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder 
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, 
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 1 

9 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten.  
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van 
de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw 
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de 
heilige Geest. 21  Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam 
Jezus,  want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
 
Bij het thema: ‘Van rood naar wit’ 
In Jesaja 1 vers 18 staan twee kleuren tegenover elkaar: rood en wit. 
Beide kleuren geven aan hoe het er in Gods ogen met ons voorstaat. 
De kleur rood staat in dit geval niet voor liefde of blijdschap. Het geeft 
de oogverblindende diepte van zonde en schuld aan. Dat is bij Jesaja 
heel concreet: onrecht tegen de zwakkeren in de samenleving, 
huichelachtige godsdienst… Nog niet zo makkelijk om jezelf daarbij te 
voegen? Ben ik dat ook?  
Gelukkig is er ook die andere kleur: wit als sneeuw of witte wol. Dat is 
de boodschap van Advent. Het is ook de boodschap van het Heilig 
Avondmaal dat we deze zondag vieren. Centraal staat onze Heer 
Jezus. Avondmaal vieren is bij uitstek leven van zijn eerste komst en 
uitzien naar zijn tweede komst. Hij maakt van rood wit! 
 



LIEDEREN ZONDAG 17 DECEMBER, 9.00 UUR 
 
 
Hemelhoog 122: 1, 2 – 3, 4 
1.Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
2.Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood. 
Geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als evensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 

3.Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
Het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoort en ziet het levend tekenv 
an een God, die tot ons kwam. 
 
4.Dor en droog geworden aarde, 
die om dauw en regen vraagt. 
Dode mens die snakt naar adem,  
wereld die om toekomst vraagt. 
Zie mijn zoon, de nieuwe Adam,  
die mijn welbehagen draagt. 

 
Kinderlied: ‘Als ik een herder was geweest’ (filmpje) 
 
Liedboek 2013, psalm 51: 4 
Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
Liedboek 2013, lied 466: 2, 4 
O kom, die Heer en meester zijt, 
verschijn ons toch in majesteit! 
Verlichte wolk en lopend vuur, 
zo waart Gij eens op aarde hier. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

Ontsluit, Gij die de sleutel zijt, 
die opendoet en niemand sluit, 
het huis van dood en duisternis 
waarin uw volk gekluisterd is! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
 

Hemelhoog 378: 4 - 5 
4   Komt gij allen, komt tot Hem. 

 
Weest niet meer bedroefd, 
verslagen. 

 
Jezus roept u, hoort zijn stem, 

 
kindren van zijn welbehagen, 

 
allen moogt gij tot Hem gaan, 

 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 

 
5   Dit vertroost mij, geeft mij moed, 

 
zijn mijn zonden als scharlaken, 

 
Hij zal door zijn kostbaar bloed 

 
wit als sneeuw mijn leven maken. 

 
Hij zal mij terzijde staan, 

 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
 
 

Psalm 75: 1, 2, 7 
1  U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wond'ren van uw hand. 
 
2  "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 
Ik kies de tijd ten gericht. 
Lijkt het of de aarde zwicht, 
 

wankelt recht en zekerheid, 
Ik bewaar het wereldrond, 
op mijn trouw is het gegrond". 
 
7  God is 't die ik loven zal, 
ik loven zal als mijn Heer. 
Ik vermeld zijn roem en eer, 
ik bewerk der bozen val. 
Al wie in Gods recht gelooft, 
gaat met opgeheven hoofd. 

 

 
 
 



ONDERWIJZING BIJ  
HET AVONDMAAL 
 

Broeders en zusters, 
 
Waarom vieren we het  
Avondmaal? Het antwoord 
is eigenlijk heel eenvoudig: 
Omdat onze Heer Jezus het ons heeft opgedragen.  
Hijzelf zei: "Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken."  
 
Zo willen we dat ook vandaag doen. Wij gedenken wat 
Jezus voor ons gedaan heeft. Dat gedenken is veel meer dan 
alleen maar ‘je iets herinneren’. Het wil zeggen dat je er ook 
echt bij betrokken bent.  
Zoals Joodse mensen in de Paasmaaltijd de uittocht uit 
Egypte gedenken, alsof ze er zelf bij geweest zijn, alsof ze 
zelf slaven zijn geweest, alsof ze zelf de bevrijding hebben 
meegemaakt…, zo gedenken wij het lijden van onze Heer 
Jezus Christus als Gods nieuwe, grote bevrijdingsdaad voor 
Israël en voor de hele wereld.  
Het is de bevrijding van onze zonde en schuld; de 
bevrijding van onze slavernij in het rijk van de duivel en de 
dood. Zo zijn brood en wijn tekenen die onze gedachten en 
onze harten bepalen bij het grote offer van Jezus Christus, 
zijn zelfovergave voor ons. 
 
Het Avondmaal beeldt uit hoe nauw onze Heer Jezus 
Christus verbonden wil zijn met ons.  
De voorganger die nu het brood breekt en de beker aanreikt 
doet dat uit naam van Jezus zelf.  

Het is Jezus zelf die ons bij zich aan tafel nodigt en 
ontvangt.   
Als we het brood eten en de wijn drinken, mogen 
we bedenken dat Hij ons – door de Heilige Geest 
die in onze harten werkt - zo nabij is als brood en 
wijn.  

 
Maar er is meer: Behalve de verbondenheid met  

Hemzelf, schenkt onze Heer Jezus ons ook de 
verbondenheid met elkaar.  
Als heel verschillende mensen zijn we aan elkaar 
gegeven. We horen bij elkaar, omdat we samen bij Jezus 
horen. Samen mogen we Jezus op zijn weg volgen.  
Ook als het nog zo ten dele is, mogen we als gemeente 
van Jezus door de kracht van de Heilige Geest de 
betekenis van zijn volbrachte werk zichtbaar maken. 
 
Daarbij is het Avondmaal ook een teken van de 
voltooiing van Gods Koninkrijk, waar we naar uitzien.  
Jezus zelf heeft gezegd: "Ik zal geen pesachmaal meer 
eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het 
Koninkrijk van God.”  
Gods Koninkrijk wordt in de Bijbel vaak getekend met 
het beeld van een maaltijd, een groot feest.  
De wijn is in de Bijbel vaak het symbool van de vreugde.  
Zo worden brood en wijn ons vandaag ook gegeven om 
ons verlangen naar God toekomst gaande te houden. 
Ze hebben iets voorlopigs, dat kleine stukje brood en die 
enkele slok wijn. Maar ze roepen om meer.  
Daarom bidden we samen het ‘Maranata’-gebed:  
“Kom Heer Jezus, ja kom spoedig!” 


