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Oudejaarsavonddienst  
Voorganger: ds. W.M. de Bruin 

 

Orgelspel - Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Liedboek 2013, psalm 103: 1, 5 
Stilte voor persoonlijk gebed 
Votum en groet  
Zingen: Liedboek 2013, psalm 103: 6, 7  
Gebed om de heilige Geest  
Schriftlezingen: 
 Prediker 7: 13-20 (NBV21) 
 Filippenzen 1: 9-11 (NBV21) 
Zingen: Liedboek 2013, lied 466: 1, 3, 7 
Verkondiging over Jesaja 11:1 
“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï  
en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.” (NBG ’51) 
Thema: “Een tegeltjestekst op Oudejaarsavond” 
Zingen: Liedboek 2013, lied 473 
Lezing Apostolische Geloofsbelijdenis  
(samen spreken we het ‘amen’ uit) 
Gebed - Aankondiging collecte: Eindejaarscollecte 
Zingen: Liedboek 2013, lied 512 
Zegen, beantwoord door gezongen 3x amen 
Orgelspel 
 
Collecte: Er is één collecte in deze dienst: het is de zogenaamde 
Eindejaarscollecte: een gift van dankbaarheid  
die we mogen geven aan het einde van een jaar.  
Mogen we ook op uw en jouw bijdrage rekenen? 
De inzameling van onze gaven doen we nog steeds bij de uitgang 
van de kerk, via de digitale collectelink of de collectepotjes thuis. 
Onze hartelijke dank! 

 
Schriftlezing: Jesaja 10:28 – 11:10 (NBV21) 
 
28   Ze rukken op naar Ajjat, ze trekken door Migron; 
ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. 
29 Ze steken het ravijn over. ‘In Geba zullen we overnachten!’ 
Rama siddert, Gibea van Saul vlucht weg. 
30 Gil het uit, Bat-Gallim! Laïs, geef gehoor! 
Anatot is er slecht aan toe, 
31 Madmena slaat op de vlucht, 
de inwoners van Gebim houden zich schuil. 
32 Vandaag nog houden ze halt bij Nob, 
ze ballen de vuist tegen de Sion, 
tegen de heuvel van Jeruzalem. 
 
33 God, de HEER van de hemelse machten, 
houwt met geweld hun takken af; 
de hoogste bomen worden omgehakt, 
de statigste stammen neergehaald. 
34 Met een bijl kapt Hij de struiken weg. 
Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld. 
 

1  Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2  De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3 Hij ademt ontzag voor de HEER; 
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4  Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 
5  Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 
en trouw als een gordel om zijn heupen. 
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6  Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden  
en een kleine jongen zal ze hoeden.  
7 Een koe en een berin grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw eet stro, net als een rund. 
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest  
van een slang. 
9  Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10  Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 
 
 
Toelichting op het thema: 
Het is een echte ‘tegeltjestekst: Jesaja 11 vers 1. Over dat ‘rijsje’ uit 
de ‘tronk van Isaï’ en de ‘scheut uit zijn wortelen’ die vrucht zal 
dragen. Zo leerde je het vroeger op school. En wat een voorrecht 
als je als kind deze tekst mocht opzeggen op het zondagsschool- 
kerstfeest. 
Ondertussen zou je zomaar vergeten waar die ‘tronk’ in Jesaja 11 
vandaag komt. En dat eerste vers wordt – net als het vervolg – in 
onze gedachten vooral heel lief en vredig. Daarom lezen we er in 
deze Oudejaarsdienst ook de voorafgaande verzen bij. Over 
omgehakte bomen gaat dat. Die staan voor mensen en volken. Die 
op de vlucht zijn, worden verjaagd en vervolgd. 
Hoezo lijkt het wel de wereld van vandaag? Dat is het dus ook.  
Zo dicht staat ook deze bijbelse profetie naast ons en onze 
werkelijkheid. Des te meer zeggingskracht hebben dan ook de 
woorden van hoop en vrede die we aan het einde van dit  
kalenderjaar horen. Luisteren u en jij mee? 
 

 
 
 

Liederen 31 december, 19.00 uur, 
Oudjaarsavond 
 
Liedboek 2013, psalm 103: 1, 5 – 6, 7 
 
1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 

      slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
      God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
      Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
      Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
      slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

 
6 De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

 
 

Edward Hicks (1780-1849; schilder en 

predikant in de Verenigde Staten):  

‘Het koninkrijk van de vrede’ (Jesaja 11) 
 



 
Liedboek 2013, lied 466: 1, 3, 7 

1.O wijsheid, daal als vruchtbare  
taal! Het zaad verdort, de oogst wordt 
schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw vol, uw Israël! 
 
3. Ja kom, Gij wortel Isai, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
 

o herder, sla de boze leeuw! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
7. Emmanuël, bewijs uw naam! 
wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, ja, kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
Liedboek 2013, lied 473 

1 Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
2 Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 
3 Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Liedboek 2013, lied 512 
 
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
7 O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 


