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Orgelspel
Welkom en afkondigingen

Zingen (met orgel): Psalm 105: 1, 3
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Votum en groet
Zingen (met Music4You): God kent jou vanaf het begin

Refrein:God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.

Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is:
bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou

(ja, Hij houdt van jou)

Ja, Hij houdt van jou en mij.
(herhalen + refrein)

Gebed



Uitleg bij de doop

Jezus Christus heeft gezegd: 'Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de Doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allemaal
delen in zonde, schuld en oordeel. Wij kunnen alleen in Gods
Koninkrijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en
Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons
het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen
zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd
voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon,
verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn
bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit
de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt
worden in de naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest
dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil
vernieuwen.

In dit verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te
gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We
hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een
eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al
begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen
horen immers bij het verbond. Zo zei de HERE God al tegen
Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen,
met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal
jouw God zijn en die van je nakomelingen’.

Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kind vertrouwd te
maken met het geloof en het bij de Heer te brengen. Jezus zei
zelf: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het
Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” Hij nam de
kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te
leggen.



Zingen (met orgel): Hemelhoog 506
1. Laat de kind'ren tot Mij komen,

alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind‘ren open,

Laat ze allen groot en klein

bij Mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,

als ze aan een kind gelijk

bij Mij binnenlopen.

Beantwoording van de doopvragen
door doopvader Maurus Bakker

In de eerste plaats: Willen jullie de doop van je kind ontvangen als
teken van Gods verbondstrouw, van Zijn vaderlijke liefde, van de
afwassing van de zonden door Jezus Christus en van de
vernieuwing van ons leven door de heilige Geest?

In de tweede plaats: Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon
en de heilige Geest, zoals dit geloof vanuit de Bijbel tot ons komt
en in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat?

In de derde plaats: Beloof je je kind in woord en daad in dit geloof
voor te gaan en het te laten onderwijzen in Gods Woord?

Vraag aan doopmoeder Sandra Bakker

Wil je samen met je man vol liefde zorgen voor je kind en alles
doen voor zijn geluk? Wil je je man ook steunen in dat deel van
zijn opvoeding dat hij op zich genomen heeft: het voorgaan op de
weg van het geloof?



Zingen (met Music4You: Opwekking 599 “Kom tot de Vader”
(tijdens het zingen van dit lied wordt dopeling Melle binnengebracht)

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend

de liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij
komt.

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan.

Want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein




Kindermoment
De kinderen komen naar voren, we praten over wat dopen betekent

Bediening van de Heilige Doop aan Melle Bakker

We zingen de kleine Melle staande toe:
Oke4Kids 311 (met Music4You)

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat. 2X

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
(refrein De zegen van God....)

Overhandiging van de doopkaart en lezing van de dooptekst
door ouderling Willy Helmendach

Spreuken 2:9 “Als je in acht neemt wat ik zeg,

zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardiqg is,

dan volg je altijd het juiste spoor.

Overhandiging doopgeschenk door de kinderkerk

Doopgebed en gebed om de Heilige Geest
(hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk)

Bijbellezing door William Gravesteijn: Matteiis 5:1-10 (NBV21)
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging
Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en
onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.



7 Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9 Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Verkondiging “Acht felicitaties bij de Doop”
Zingen (met orgel): Lied 146¢: 1, 3, 5

1. Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft. Cj
- J

\ ’

Halleluja! Halleluja! i /fﬂ‘
dﬁ(j/- o=

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,

die Jakobs God als helper heeft!

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,

die dag aan dag met Christus leeft?

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!

5. O gij verdrukte, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!

Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!

Gedicht, gelezen door beppe Bakker

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader



Aankondiging collecten: 1. ZWO Home Sweet Home 2. Kerk
Zingen (staande; met orgel): Psalm 87: 1, 2, 3, 4

1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.

O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,

en doen de naam van Sions kindren dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen'.

Zegen (staande), beantwoord met 3x gezongen ‘amen’

Orgelspel

Na afloop van de dienst is er in De Rank gelegenheid de
doopouders te feliciteren.

Koffie, thee en limonade staan klaar. Welkom om na- en bij te
praten!



