Liturgie kerkdienst
12 mei 2024, 10.45 uur

Hervormde Gemeente Bleiswijk
wijkgemeente Dorpskerk
proponent Timo Hagendijk

Thema: 'Blijf in de stad'

Voorganger zondagmorgen is missionair werker Timo Hagendijk
uit Zoetermeer. In de wijk Oosterheem is hij actief in tal van
vormen van pioniersarbeid om met het evangelie present en
dienstbaar te zijn.

Als thema voor de kerkdienst koos hij: ‘Blijf in de stad’

Hij schreef daar de volgende toelichting bij:

Blijf in de stad. 'Maar waarom?' hoor ik je zeggen. '‘Bovendien
zijn we geen stad, maar een dorp.' Helemaal gelijk. Deze
opdracht of bevel wordt gegeven aan de leerlingen van Jezus
door niemand minder dan Jezus zelf. Hij gaat naar de hemel,
maar voordat zijn leerlingen de wijde wereld in trekken, moeten
ze eerst in de stad Jeruzalem blijven. Maar liefst 120 mensen
geven daar gehoor aan. Ze wachten verlangend op kracht uit de
hemel. Wat zou er komende zondag gebeuren als er 120
mensen in Bleiswijk in de kerk en thuis achter het scherm
verlangend wachten op wat God wil geven?

Créeche en kinderkerk
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere
kinderen hebben kinderkerk. Ben jij er ook?

Livestream en lucaskastjes

Via de livestream (www.kerkdienstgemist.nl) en de lucaskastjes
luisteren (en kijken) velen mee. We weten ons van harte
verbonden!

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 12 MEI, 10.45 UUR

Voorganger: proponent Timo Hagendijk
Thema: ‘Blijf in de stad’

- Orgelspel

- Welkom en mededelingen

- Zingen (staande): NLB psalm 27: 7

- Stil gebed, votum en groet (staande)

- Aanvangstekst: Psalm 5 vers 4 (NBV21)
- Zingen: Hemelhoog 14 (3x)
Nederlandse vertaling:

Wacht op de HEER, zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer, houdt moed! Hij komt!

- Gebed om ontferming en om de Heilige Geest
- Wetslezing: Romeinen 8 vers 5 — 11 en 25 — 27 (NBV21)
- Zingen: NLB lied 439: 3

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment met de kinderen

- Kinderlied: Hemelhoog 299

Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk

- Bijbellezingen (door lector):
Lucas 24: 44-53 (NBV21)
Handelingen 1: 12-15 (NBV21)

- Zingen: Hemelhoog 228: 1, 5

- Verkondiging ‘Blijf in de stad’ n.a.v. Lucas 24 vers 49

- Zingen: Hemelhoog 242: 1, 3

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Aankondiging collecten (offerkist achter in de kerk):

1. ZWO Home Sweet Home 2. Kerk

- Zingen (staande): NLB psalm 130: 3, 4

- Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x ‘amen’
- Orgelspel


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009
http://www.kerkdienstgemist.nl/

BIJBELLEZINGEN ZONDAG 12 MEI, 10.45 UUR

Eerste lezing: Lucas 24: 44-53 (NBV21)

44 Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie
gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in
de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest

gaan.’ *> Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het
begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op
de derde dag zal opstaan uit de dood, 478 en dat in zijn naam
alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen,
opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. #° lk zend jullie
wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit
de hemel zijn bekleed.’

50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanié. Daar hief Hij zijn
handen op en zegende hen. %1 En terwijl Hij hen zegende, ging Hij
van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 2 Ze aanbaden
Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. >3 Ze
waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

Tweede lezing: Handelingen 1: 12-15 (NBV21)

e 12Daarop keerden de
S apostelen van de Olijfberg
‘ ‘( terug naar Jeruzalem. Deze
berg ligt vlak bij de stad, op
een sabbatsreis
: afstand. 13Toen ze in de stad
waren aangekomen, gingen ze

naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus
en Matteus, Jakobus, de zoon van Alfels, en Simon de [Jveraar
en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en eensgezind wijdden ze
zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de
moeder van Jezus, en met zijn broers.

15In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen —er
was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen — en
zei:

LIEDEREN ZONDAG 12 MEI, 10.45 UUR
NLB psalm 27: 7

O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Hemelhoog 14 (Wait for the Lord;3x)
Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord: be strong, take heart!

Nederlandse vertaling: Wacht op de HEER, zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer, houdt moed! Hij komt!

NLB lied 439: 3

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.

Kinderlied: Hemelhoog 299

'k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k heb Hem nodig, dag aan dag.

In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 12 MEI, 10.45 UUR

Hemelhoog 228: 1, 5

Heer! Ik hoor van rijke zegen, Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Die Gij uitstort keer op keer; Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Laat ook van dien milde regen,  Gods genade, sterk en machtig,
Dropp’len vallen op mij neer; O, verheerlijk U in mij.

Ook op mij, ook op mij, Ook in mij, ook in mij!

Dropp’len vallen ook op mij! O, verheerlijk U in mij!

Hemelhoog 242: 1, 3

O, Christus, Bron van licht en kracht, zend het vuur.
U die het reddingswerk volbracht,

Zend het vuur vandaag

Geef ons opnieuw een pinksterfeest

en zend een doop ons van uw Geest,

daarnaar dorst onze ziel het meest.

Zend het vuur vandaag! Zend het vuur vandaag!

Het is 't waar ons hart naar schreit, zend het vuur.
Het vuur dat ons tot 't werk bereidt,

Zend het vuur vandaag

Zend moed en kracht ons tot de strijd,

gena, die ons bewaart,

altijd, van zond’ en zelfzucht ons bevrijdt,

Zend het vuur vandaag! Zend het vuur vandaag!

NLB psalm 130: 3, 4

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israél bevrijding van onrecht en van schuld.

het was beter dat Ik weg zou gaan.
want ik heb jou Mijn Geest gegeven,
Hi) zal je steeds terzijde staan.

Hij is de liefdevolle Trooster,

Hij is jouw Helper, iedere dag,
zodat jij nu Mijn kracht en liefde
op elk moment ervaren mag.




