
 

 

Liturgiebrief zondag 19 mei 2024 
gezinsdienst Pinksteren 

Wijkgemeente Dorpskerk 
Hervormde Gemeente Bleiswijk 

9.00 uur: ds. W.M. de Bruin 

 

GEZINSDIENST: ‘JE WORDT ER EEN ANDER MENS VAN’ 
Let op: onze Pinksterdienst begint om 9.00 uur. Vanwege de 
belijdenisdienst van wijkgemeente Het Anker hebben we een keer 
extra geruild. Houden u en jij er rekening mee? 
 
In deze gezinsdienst blijven de kinderen de hele dienst in de kerk. 
Er zijn enkele kindermomenten en kinderliederen. Tijdens de 
preek mogen de kinderen achterin de kerk kleuren en knutselen. 
Daarna willen we natuurlijk graag zien wat jullie hebben gemaakt! 
 
Het thema van deze onze Pinksterdienst luidt: ‘Je word er een 
ander mens van!’ Naast het bekende Pinksterverhaal uit 
Handelingen 2 lezen we uit Galaten 5 over ‘de vrucht van de 
Geest’. “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.” Het is heel concreet, dagelijks, gewoon bijna. 
Laat Pinksteren daar nou allereerst over gaan: Dat ons gewone, 
dagelijkse leven vervuld wordt met de liefde van God! Dat wij weer 
de ‘gewone’ mensen worden, zoals Hij ze in het begin had 
bedacht. Luisteren u en jij mee? 
 
COLLECTEN: Voor de collecten kunt u/jij gebruik maken van de 
‘offerkist’ bij de uitgang van de kerk. Ook via de digitale collectelink of 
‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op u/jou rekenen? 
 
CRÈCHE – KINDERKERK - TIENERS 
Voor de allerkleinsten is er ook deze zondag oppas in De Rank. De 
kinderen blijven in deze gezinsdienst in de kerk (zie boven). Voor de 
tieners is er een ‘werkblad’ voor bij de preek. Kom er bij! 

 
ORDE VAN DIENST, ZONDAG 19 MEI, 9.00 UUR 
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: NLB lied 687 
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Zingen: NLB lied 683 
- Gebed  
- Moment met de kinderen 1 
- Kinderlied (filmpje): ‘Door de kracht van de heilige Geest’  
- Eerste Schriftlezing (door lector): Handelingen 2: 1-8 (NBV21)  
- Zingen: NLB psalm 139: 1, 3 
- Tweede Schriftlezing (door lector): Galaten 5: 16-25 (NBV21)  
- Zingen: NLB lied 841: 1, 2 
- Verkondiging: ‘Je wordt er een ander mens van’’ 
 de kinderen mogen naar de teken-/knutseltafel achterin de kerk 
- Zingen: NLB lied 670: 1, 3, 5, 6 
- Moment met de kinderen 2  
- kinderlied (filmpje): ‘Ik wens je...’  
- Afkondiging van overlijden en lied ter gedachtenis 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. KiA Noodhulp Oekraïne 2. Kerk 
- Zingen (staande): NLB lied 675 
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gezongen 3x ‘amen’ 
- Orgelspel 
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Bijbellezingen zondag 19 mei, 9.00 uur 
 
Eerste Schriftlezing (lector): Handelingen 2: 1-8 (NBV21)   
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren 
uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in  
zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen  
moedertaal horen?  
 
Tweede Schriftlezing (lector): Galaten 5: 16-25 (NBV21   
16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven 
aan aardse begeerten. 17  De aardse begeerte gaat in tegen de 
Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. 
Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen 
wat u wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet 
onderworpen aan de wet. 19  De praktijken waartoe de aardse 
begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en 
losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie 
en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en 
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 
overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van 
God. 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23  zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24  Wie 
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25  Als we leven door 
de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.  
 

 



Liederen zondag 19 mei, 9.00 uur 
 

NLB lied 687  
1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven.  

Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

  
NLB lied 683 

1 ’t Is feest vandaag, ’t is 
pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
2 Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij 
waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

3 Wij gaan op weg, de wereld 
rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot 
mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
4 De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor 
iedereen: 
een nieuwe tijd begint 

NLB psalm 139: 1, 3    
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt 
bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

 

  
 
NLB lied 670: 1, 3, 5, 6 
1 Kom Schepper God, o Heil'ge 
Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 
3 Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

5 Weer van ons 's vijands list en nijd, 
en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt. 
 
6 Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

 
Hemelhoog 228: 1 
 

1 Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer.  
Laat ook van die milde druppels, 
vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij,  
druppels vallen ook op mij. 
 
Liedboek 2013, lied 675 
 

Geest van hierboven, leer ons 
geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons 
geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht 
aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 

 

 


