
Liturgie samen jong dienst – 9.00 uur  
zondag 9 juni, Dorpskerk Bleiswijk 

 

Thema: wat is echt en wat is nep? 
Voorganger: Machiel Lock 
Koster:  Gerard Metselaar 
Muziek: Evensong uit Berkel 
 
 
 
 
* Voor de dienst muziek: eigen keuze door muziekgroep (eventueel Sela – zo hoort 
uw liefde bij ons, voor de herkenning bij de gemeente) 
                               
* Afkondigingen en woord van welkom door kerkenraad 
 
* Aanvangslied door allen: The psalm project – Looft de Heer mijn ziel 
 
* Stilte voor God en elkaar  
* Gods belofte en groet 
 
* Intro op het thema: filmpje van Alex 
 
* Gebed om ontferming 
 
* Lied door allen : Opwekking 488 - Heer ik kom tot U 
 
* Gebed om de heilige Geest 
 
* Kindermoment door de dominee en leiding van de Kinderkerk  
 

*Kinderlied: Opwekking Kids nr. 68: "Diep, diep, diep als de zee". 
 
* Bijbellezing (Bijbel in gewone taal) door: 2 Korintiers 1 12-22 
 
* Lied door allen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen 
 
* Overdenking: 
 
* Lied door allen: (luisterlied) Sela - Maranatha 
 
* Dankgebed, stil gebed 
 
* Slotied door allen: Sela – zo hoort uw liefde bij ons 
 
* Zegen (met samen gezongen 1x amen) 
 
* Na de dienst: eigen keuze door muziekgroep 
 
* Collecte: bij de uitgang staan er offer kisten en er kan ook online gedoneerd worden 
 
* Na de dienst koffie drinken in de Rank 
 
 
 
 



 

LIEDTEKSTEN Samen Jongdienst 9 juni, 9.00 uur 
 
The psalm project – Looft de Heer mijn ziel 
Loof de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn grote naam. 
 

Loof de Heer, mijn ziel. 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Zijn liefde blijft bestaan. 

 
Opwekking 488 - Heer ik kom tot U 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen, diep in mij 
en Heer, leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 

En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 

 
Opwekking 520 – Wees mijn verlangen 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer 
U als mijn vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd 
Maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht 
Als een toren van kracht 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens 
Bij U te wonen is als wat ik wens 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon 
Als ik daar kom in het licht van uw zon 
Stralend van vreugde 
Getooid als een bruid 
Gaat mijn verlangen 
Nog meer naar U uit  
 



 
Sela - Maranatha 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o 
God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer 
zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
 

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van 
hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder 
pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

Sela – zo hoort uw liefde bij ons 
Zoals de zon hoort bij de dag,  
zoals de maan hoort bij de nacht,  
zoals de schepping bij de woorden van haar maker;  
  
Zoals de ander bij de één,  
zoals de mens bij iedereen,  
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;  
  
Zo hoort uw liefde bij ons.  
Zo hoort uw liefde bij ons.  
Zo horen wij bij uw liefde.  
Zo hoort uw liefde bij ons.  
  
Onafscheidelijk, onophoudelijk, onveranderlijk,  
zo hoort uw liefde bij ons.  
 
Bij deze Samen Jongdienst: 
Het thema van de dienst luidt: 'Wat is echt?' Begeleid door band 'Evensong' uit 
Berkel en Rodenrijs, zingen we aansprekende liederen. Voorganger is dhr. Machiel 
Lock uit Giessenburg. Hij komt voor de eerste keer onze gemeente bezoeken.  
De jeugddienstcommissie laat ons weten: "Wij hebben met Machiel al een mooie 
voorbereidings- avond gehad. Samen hebben we nagedacht over het thema wat is 
echt (en wat is nep). Kan de bijbel ons helpen?  Ook zijn we al bezig geweest met 
een leuke intro voor de dienst van 9 juni. Daarin zullen een paar gemeenteleden 

schitteren als acteur 😉." 

We benadrukken nog weer: deze dienst in het in het format van een jeugddienst, is 
bedoeld voor iedereen, van jong tot oud. Kom er dus bij: zing, vier en deel mee! 


