
 

Liturgie  
gezamenlijke kerkdienst 

Hervormde wijkgemeente 
Dorpskerk en de Open Hof 

14 juli 2024, 10.45 uur 
In de Dorpskerk 
ds. G.J. van beek 

uit Hendrik Ido Ambacht 
 

Thema van de dienst: “Bij de les blijven.” 
 

Crèche, kinderkerk,  
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen 
hebben kinderkerk. 
 
Livestream en lukaskastjes 
Via de livestream (www.kerkdienstgemist.nl) en de lukaskastjes 
luisteren (en kijken) velen mee. We weten ons van harte verbonden! 

 
ORDE VAN DIENST, ZONDAG 14 juli, 10.45 uur uur 
 
- Welkom en mededelingen 
 
- Zingen (staande): Hemelhoog 694 
 
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
- aanvangstekst Psalm 68: 20 en 21 (NBV) 
 
- zingen psalm 68: 7 en 9 

 
- Lezing van Gods gebod (1 Thessalonicenzen 5: 9 t/m 24)  
 
- Zingen: psalm 51: 4 en 5 
 

- Gebed  
 
- Moment met de kinderen 
 
- Kinderlied: Laat je licht maar schijnen (via youtube  
  filmpje) 
  De kinderen gaan daarna naar de kinderkerk 
 
- Bijbellezing (door lector uit NBV) 
  Romeinen 12: 1 t/m 12  

 
- Zingen: Lied 360: 1, 2, 3 en 4 (gez. 237 liedboek 1973) 
 
- Verkondiging: thema “Bij de les blijven!”  
      
- Zingen: Hemelhoog 336, Groot is Uw trouw o Heer 
 
- Gebeden 
 
- Aankondiging collecten: (via offerkisten achter in de kerk of digitaal) 

1.Srtichting Avavieren  2. Kerk  
 

- Zingen (staande): psalm 145: 1 en 6 
 
- Zegen (staande), beantwoord met gezongen “Amen” 
 
Toelichting collectedoel diaconie: 
 

 
 
Stichting Avavieren maakt vakantievieren met een handicap of een 
dagje uit met een beperking voor iedereen mogelijk. Kinderen en 
volwassenen met een beperking hebben de ruimte en voorzieningen 
om te genieten van een fijne dag uit of een heerlijke strandvakantie 
aan de kust van ’s-Gravenzande 
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BIJBELLEZING ZONDAG 14 JULI, 10.45 UUR 
 
Lezing Gods gebod: 1 Thessalonicenzen 5: 9 t/m 24 NBV 
9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, 
maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is 
voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven 
zijn, samen met hem zullen leven. 11Dus troost elkaar en wees 
elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 
12Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen 
die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht 
te wijzen. 13U moet hun om hun werk veel liefde en respect 
betonen. Leef in vrede met elkaar. 14Wij sporen u aan, broeders en 
zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te 
wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de 
zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15Zie erop toe dat 
niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, 
zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16Wees altijd verheugd, 
17bid onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, want 
dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 
19Doof de Geest niet uit 20en veracht de profetieën niet die hij u 
ingeeft. 21Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd elk 
kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23Moge de God van 
de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw 
geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze 
Heer Jezus Christus. 24Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte 
gestand. 
 
Schriftlezing, Romeinen 12: 1 t/m 12 (NBV) 
 
1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid 
vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in 
zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U moet 
uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil 
en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 
3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u 
allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt 
verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk 
overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft 
gegeven. 4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet 

allemaal dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam 
in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We 
hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die 
ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in 
overeenstemming met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft 
bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, 
moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling 
doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie 
barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 
9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het 
goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest 
en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid 
onophoudelijk. 
 

Liederen zondag 14 juli 2024: 
 

Hemelhoog 694: Wij gaan op weg… 
 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt,  
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 



op te vangen in uw naam. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x) 
 
Psalm 68: 7 en 9 
 
7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
9. God is de bron, de klare wel, 
springader voor heel Israël, 
uit Hem vloeit louter zegen. 
Zijn lof ontspringt als een fontein, 
zijn volk zal louter vreugde zijn, 
komend van allerwege. 
God, onze sterke bondgenoot, 
toon ons uw macht, uw krachten groot; 
Gij zult uw stad gedenken. 
Vorsten van verre bieden Hem 
terwille van Jeruzalem 
hun eerbied, hun geschenken. 
 
Psalm 51: 4 en 5 
 
4. Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 

zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Lied 360 : 1, 2, 3 en 4 (gezang 237 liedboek 1973) 
 
1.Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
4 Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
 
 
 



 
Hemelhoog 336, Groot is Uw trouw o Heer 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Psalm 145: 1 en 6 
 
1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
6. Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 
zijn redding is elk die Hem roet nabij. 
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. 

Laat al wat leeft Gods heil'ge naam belijden, 
Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 

 
 
 


